
REACTIES EN RECENSIES

, na-oorlogse historie is al vaak omgeploegd, niet het minst door medewer-
kers en contractanten van zijn eigen Rijksinstituut voor Oorlogsdocumen-
tatie. In wetenswaardigheden over de koninklijke familie daarentegen is De
Jong nog altijd onverslaanbaar. Zo kan hij met grote stelligheid betogen,
dat de opvatting als zou koningin Wilhelmina in 1948 zijn afgetreden
omdat zij de onafhankelijkheid van Indonesië niet zou willen onderschrij-
ven, onjuist is. Wilhelmina, daartoe voorgelicht door de zendingstheoloog
Hendrik Kraemer en door de volkenrechtgeleerde F. M. van Asbeck, was in
1946 al "om" en steunde van harte het toenmalige diplomatieke akkoord
van Linggadjati met de Republiek Indonesië.

De gevoelens van bewondering voor Wilhelmina blijven ook in het
twaalfde deel niet verborgen. De Jong schrijft met nauwelijks verholen
instemming, dat zij in de na-oorlogse jaren zich steeds verontruster toonde
over de "verslapping", zowel in de invulling van de politieke vernieu-
wingsidealen als in de zuivering en berechting van collaborateurs. Daar
moet een deel van het antwoord worden gezocht op de vraag, waarom ze in
1948 afstand heeft gedaan van de troon. Wilhelmina had er genoeg van en
zag in dat jaar de dreiging van een derde wereldoorlog op zich en haar rijk
afkomen; ze zag zich niet voor een derde keer in staat Nederland door een
wereldoorlog te gidsen.

Beschouwt De Jong zich als een kroongetuige van haar regering - in een
recent televisie-interview gaf hij blijk van een bijzondere roeping in dit
opzicht -, over haar dochter is hij in het twaalfde deel aanzienlijk kritischer,
al is die kritiek gedempt door begrip. In het kader van een geschiedschrij-
ving over de bijzondere rechtspleging komt ook de vraag aan de orde,
waarom Nederland in 1988 (als laatste land in Europa) nog altijd twee
Duitse oorlogsmisdadigers in Breda vasthoudt. Hun levenslange gevan-
genschap is een eonsequentie van het eigenmachtige besluit van koningin
Juliana in 1952 om hun gratie te verlenen.

De doodstraffen van Lages, Aus der Fünten, Kotälla en Fischer zijn
onderwerp geweest van een constitutioneel conflict. De toenmalige
ministers van Justitie hadden de gratie-verzoeken van Lages en Kotälla
afgewezen en - onder koninklijke inspiratie - een beleidsafspraak gefor-
muleerd ten aanzien van Fischer en Aus der Fünten, die alleen in laatste
instantie ter dood waren veroordeeld door de Bijzondere Raad van
Cassatie. Zij kregen deswegen gratie. Lages daarentegen kreeg gratie, omdat
Juliana bij niet-inwilliging had gedreigd met aftreden en dat in 1952 de
toenmalige Nederlandse regering bijzonder ongelegen kwam. Dat de
gevangenschap van de Vier van Breda vanaf de jaren zestig tot zulke
smartelijke tonelen zou leiden onder de slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog, kon de koningin in 1952 niet voorzien, voegt De Jong er
begripvol aan toe. De koninklijke overwegingen blijven in dit boek
ongenoemd.

Onduidelijk blijven ook de redenen, die het episcopaat er in en na 1945


