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REACTIES EN RECENSIES

De strategische kwaliteit van De Jongs Wilhelmina-“biografie” spreekt
uit zijn methodische feuilletonachtige opzet (waarmee hij in de loop der
jaren de spanning erin heeft weten te houden), maar ook uit de manier
waarop hij sinds de publikatie van zijn eerste deel zijn Wilhelmina-bron-
nen heeft gedoseerd. Bij stukjes en beetjes, soms druppelsgewijs heeft hij
zijn historische gegevens over haar koningschap — een groot deel daarvan
nieuw en onthullend — in zijn werk geplant. Het opmerkelijke is
ongetwijfeld dat De Jong jarenlang zijn voordeel heeft kunnen doen met
lang geleden (in 19 §6) vergaarde kennis waarvan de bron alleen voor hem —
ook niet voor de wetenschappelijke concurrentie — toegankelijk is geweest.

In zijn deze week verschenen Epiloog deelt hij opnieuw uit historische
bronnen die al lang opgedroogd leken, nieuwe gegevens over de regering
van Wilhelmina mee, ditmaal over haar positie in het verscheurde
naoorlogse dekolonisatiebeleid, zoals hij in eerdere delen van zijn werk
haar omgang met de zwakke oorlogskabinetten in ballingschap, inclusief
haar antiparlementaire opvattingen, heeft beschreven. Aardig is de anekdote
dat Wilhelmina’s conservatisme in het Indische vraagstuk naar links
evolueerde onder invloed van Sjahrirs gedenkschriften uit het kamp waar
het (Nederlandse) gouvernement de Indonesische nationalisten had
geinterneerd. De Jong noteert met een zekere verbazing dat die bekering
dus aan literaire invloed moet worden toegeschreven, want Wilhelmina las
zelden literatuur.

De Jongs Wilhelmina-strategie kan al in het begin van zijn werk worden
onderscheiden. De duidelijkste aanwijzing daarvan is te vinden in de
opzienbarende redevoering die hij in 1966 voor de Koninklijke Akademie
van Wetenschappen heeft gehouden (uitgegeven in de Mededelingen van
de Akademie en herdrukt in De Jongs opstellenbundel Tussentijds). Daarin
deelde hij, een kwart eeuw na dato, uitvoerig een aantal bijzonderheden
over constitutionele conflicten tussen Wilhelmina en de ministers in
Londen mee. De Jong vulde daarmee een lacune in de parlementaire
geschiedenis op die de parlementaire enquétecommissie van de Tweede
Kamer (van het onderzoek naar het regeringsbeleid in de periode
1940-"45) op grond van formalistisch gemotiveerde, onbuigzame staats-
rechtelijke inzichten in 1947 had ontzien. Aan het eind van die redevoering
voor de Akademie van Wetenschappen onthulde hij de bron van zijn
kennis. Hij had tien jaar tevoren enkele keren “zonder enige restrictie met
Koningin Wilhelmina mogen spreken” en daarna met machtiging van de
regering “toegang tot al haar stukken” gekregen.

Die aanduidingen zijn de sleutel van De Jongs Wilhelmina-wetenschap.
In 1956 —toen hij al met de voorbereiding voor zijn grote werk bezig was —
heeft hij toegang gekregen tot bronnen die voordien nog nooit iemand had
mogen en nadien nooit niemand meer heeft kunnen raadplegen. De Jong
had het geluk dat hij Wilhelmina nog heeft gesproken voordat zij de
rampzalige aandrift kreeg haar papieren te laten vernietigen. Wat een
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