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, 'Hou morgen een referendum over de vrijheid van drukpers, en de kans is
groot dat de meerderheid van het Nederlandse volk om censuur zal
smeken.

De afkeer van kennis, nieuws en informatieoverdracht is menselijk, en
oeroud. Ongeveer daags nadat Gutenberg in Mainz zijn uitvinding had
gedaan, gelastte de aartsbisschop van die stad dat alle teksten die in zijn
diocees werden gedrukt vóór verspreiding aan hem moesten worden
voorgelegd - niet omdat hij ze wilde lezen, maar omdat hij ze wilde
kunnen verbieden.

Vijfhonderddertig jaar later melden zich twee gepensioneerde Haagse
houwdegens op de barricade tegen de verspreiding van onwelgevallige
geschiedschrijving. De eerste dient meteen een strafklacht in tegen de
auteur van Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog - de
ander wendt zich tot Deetman die er als bovenmeester voor moet zorgen
dat de leerling zijn opstel over Onze Jongens Overzee zal wijzigen. Die
tweede voegt er tegenover De Volkskrantnog aan toe:

"De nu openbaar gemaakt conclusies van Lou de Jong hebben me
emotioneel getroffen. Uit een stroom telefoontjes is me gebleken hoezeer
oud-strijders uit die tijd zich de onheuse en onjuiste aantijgingen hebben
aangetrokken. Het is ook erg voor de nabestaanden van gesneuvelde
mili tairen."

Haat tegen de mogelijke waarheid gaat in deze samenleving altijd
gepaard met een zalvend beroep op de gevoelens van anderen - des te
kansrijker de oproep om de demonische boodschapper gemuilkorfd,
verbannen, getuchtigd of anderszins gestraft te krijgen.

Nou heb ik geen medelijden met onze rijksgeschiedschrijver, want die
heeft aan de verzalving van ons tere Volksempfinden zelf niet weinig
bijgedragen: nog vorige maand kreeg hij een stroom telefoontjes over de
dreigende première van een toneelstuk, en hij haastte zich naar het
Nos-Journaal (machtiger, begreep hij, dan een officier van justitie, dus zeker
machtiger dan Deetman) om de openbaarmaking in de kiem te helpen
smoren.

Of hij het mechaniek meteen herkende in de acties tegen zijn slothoofd-
stuk, waag ik te betwijfelen: weinig mensen handelen naar wat zij gelezen
hebben in Matth. 7: 1-6. Curieus was wat dat betreft ook de reactie van zijn
naamgenoot, de oud-premier Piet, die wij ons allen nog herinneren uit de
dagen dat hij, samen met Joseph Luns, een allerhartelijkste bondgenoot was
van Nixon, dus ook een fervent voorstander van oorlogsmisdaden in
Vietnam en Cambodja.

"Als je tot het vellen van een oordeel geroepen bent", meende deze De
Jong, "moet je wel wat weten van het land en de omstandigheden van
toen", en hij plaatste voor de zekerheid nog het voorbehoud dat we een
uitzondering moesten maken voor Westerling (zou die ook nabestaanden
heb benz) en "voor gewelddadigheden tijdens het verhoor van mensen".

Toch een beetje oorlogsmisdaad?


