
REACTIES EN RECENSIES

, Ik was geen meelezer van dr. L., dus ik weet van niks. Maar toen ik voor
de aardigheid nog even alle dertien delen van zijn Koninkrijk had
doorgebladerd vroeg ik me weer eens af: zou de schrijver wel voldoende
rekening hebben gehouden met de omstandigheden van toen?

Misschien kunnen ze tot het einde van de volgende eeuw beter uit de
handel genomen, en met de aartsbisschop van Mainz achter slot en grendel
bewaard worden.'

Het openbaar ministerie zag geen reden om tot vervolging wegens smaad
over te gaan. Volgens De Volkskrant (28 januari 1988) motiveerde de
officier, W. Franken van Bloemendaal, zijn afwijzing aldus:

, 'Hij wijst erop dat de gewraakte passages officieel nog niet zijn gepubliceerd.
"Hoewel ik mij kan voorstellen dat een aantal mensen binnen uw kring
zich miskend en gegriefd en misschien wel gekwetst voelt door datgene
wat prof. dr. De Jong zou kunnen gaan publiceren, meen ik dat in dezen
slechts relevant is of een strafbaar feit is gepleegd. Ik ben van oordeel dat,
zeker op dit moment, dat laatste niet het geval is." ,

Het hoofdstuk-in-wording was intussen thema geworden van een ruimer
openbaar debat. De Rotterdamse hoogleraar sociologie, J. A. A. van
Doorn, die samen met zijn studiegenoot en mede-soldaat W. J. Hendrix
de reeds aangehaalde studie over geweldsexcessen in Indonesië had
gepubliceerd onder de titelOntsporing van geweld, wijdde zijn column in
uuc-Handelsblad (3 december 1987) aan 'Dr. L. de Jong en Nederlands-
Indië'.

, 'De commotie die thans is ontstaan doet sterk denken aan de protesten die
in 1969 werden geuit, toen de kwestie van de Nederlandse excessen in
Indië voor het eerst publiekelijk aan de orde werd gesteld. De beschuldigin-
gen leidden toen tot honderden scherpe reacties, terwijl niet zelden werd
ontkend dat er überhaupt iets mis zou zijn gegaan.

Hoewel dit laatste thans door niemand wordt beweerd en hoewel dr. De
Jong in zijn stuk alleen bekende feiten noemt, voor het grootste deel
afkomstig uit publikaties voor iedereen toegankelijk, is er thans opnieuw
opwinding ontstaan.

Dat is niet het gevolg van een slecht geheugen. Het heeft te maken met
het feit dat, anders dan twintig jaar geleden, veeloud-Indiëgangers zich
momenteel intensief bezig houden met de ervaringen tijdens hun dienst-
tijd in het toenmalige Nederlands-Indië. Die nieuwontwaakte interesse,
gekleurd door gevoelens van miskend-zijn en gebruikt-zijn door het
politieke gezag destijds, heeft geleid tot een georganiseerd streven naar
formele en publieke erkenning van de prestaties èn de offers van deze
"verloren generatie". Men zoekt een waardige plaats in de geschiedenis-
boeken.


