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, en ten derde omdat het hier gaat om een fragment waarvan we niet weten in
hoeverre het in zijn groter verband moet worden begrepen en in welke
mate het dus is benadeeld omdat het daaruit is afgezonderd.

Maar blijkbaar is bij twee van De Jongs veertig meelezers de nood bij
voorbaat al zo hoog gestegen, dat ze genoemde drie punten aan hun laars
hebben gelapt. De kolonel der huzaren b.d. C. A. Heshusius heeft het
manuscript aan joumalisten ter inzage gegeven. In deze krant heeft de heer
H. L. Zwitzer, voormalig plaatsvervangend hoofd van de Sectie Militaire
Geschiedenis van de Koninklijke Landmacht's lands historicus in een
kolom of vijf afgedroogd ("De Jong parafraseert er op los, De Jong
plundert") terwijl deze laatste, door zijn afspraak gebonden, zich de be-
schuldigingen en insinuaties laat welgevallen.

Het publiek, dat nog geen letter van de gewraakte tekst onder ogen heeft
gekregen, wordt gevraagd om alvast in de verontwaardiging te delen. Het
doet enigszins denken aan de techniek die men heeft toegepast om de
opvoering van het stuk van Fassbinder te verhinderen.

Zijn in Indië tussen 1945 en 1949 door Nederlandse militairen
oorlogsmisdaden begaan, en als dat zo is, onder welke omstandigheden?
Daar gaat het om. Iedereen die daar ooit is geweest, of er niet is geweest
maar op de hoogte is van onze koloniale geschiedenis of weleens in
Multatuli heeft geneusd, weet dat een verhoudingsgewijs gematigde vorm
van racisme daar niet onbekend was. Ook telt het mee dat de omgangsvor-
men van menig Nederlander in vijf jaar Duitse bezetting er danig op
achteruit waren gegaan. "Er is niemand die echt opknapt van een oorlog",
heeft professor A. J. N. den Hollander eens gezegd. Dat is onder andere
gebleken in de kampen waar na 1945 de gedetineerden werden opgebor-
gen; ook zo'n kwestie trouwens waarover de controverse nog niet is
uitgewoed. In Indië werden de normen van het fatsoen dus bedreigd door
drie factoren: vijfjaar bezetting, racisme en een oorlogssituatie.

Natuurlijk is onze expeditionaire macht niet naar Indië gegaan met een
boodschap en een opdracht die ookmaar in de verste verte vergelijkbaar zijn
met de voornemens die de Duitsers hadden toen ze aan hun oorlog
begonnen. Ik denk dat niemand dat wil beweren. Maar de drie factoren die
ik hierboven noemde, maken "excessen" wel waarschijnlijk, en misschien
moet het zelfs welopmerkelijk heten dat het er niet méér zijn geweest. Hoe
dan ook, het is een kant van de geschiedenis die onderzocht en beschreven
moet worden, en dan niet met de opgekropte herinnering aan een on-
verwerkte nederlaag.

De Nederlanders zijn niet de enigen met zo'n opgave. De Britten, de
Fransen, de Belgen en in zekere zin ook de Amerikanen, allemaal hebben ze
een koloniale oorlog gevoerd en verloren. In alle gevallen was het een
verdedigingsoorlog tegen het nationalistisch onafhankelijkheidsstreven;
een strijd waarin geen eer meer viel te behalen, in traditionele zin, zoals in
een oorlog nu eenmaal "eer te behalen" valt, als er vlaggen gehesen worden


