
REACTIES EN RECENSIES

, in plaats van gestreken. Het verschil tussen de anderen en ons is, dat bij hen
boekwinkels kunnen worden gevuld met alles wat erover is gepubliceerd,
terwijl wij misschien op één plank kunnen wijzen. In de Verenigde Staten
zijn films gemaakt die er niet om liegen: Apocalypse Now, Deer Hunter,
Platoon, Full Metal Jacket; ik vergeet er een paar. Bij ons maakt een cineast
misschien een kans als hij een draaiorgel in de jungle weet te situeren.

Hoe komt het dat wij in 1987 met het per abortus afgeslachte
hoofdstukje van dr. L. de Jongs werk eigenlijk nog even ver zijn als in 1949
met de brief van de luitenant uit Djokja? Er is één kracht die na veertigjaar
nog onverminderd aanwezig blijkt te zijn. Dat is onze inheemse veront-
waardiging, die in geen ander land zo wordt aangetroffen; de verontwaar-
diging als intimidatie, als opgekookte, opgeblazen vorm van het gelijk
hebben, het agressieve onaantastbaar zijn. Het ontwikkelen van dat gevoel,
denk ik weleens, gaat gepaard met lustgevoelens die sterker zijn dan het
verlangen om te weten wat er werkelijk is gebeurd.'

Zwitzer reageerde op zijn beurt in een ingezonden brief in nuc-Handels-
blad (15 december 1987) op het betoog van Hofland.

, 'Het is Hofland blijkbaar ontgaan dat mijn stuk geen andere bedoeling had
dan te pleiten voor een onderzoek naar wat er werkelijk is gebeurd en dat de
hele discussie uit de welles-nietes-sfeer wordt gehaald. Dat geeft hem niet
het recht mij op verkeerde gronden van allerlei oneerbaars te betichten en
het zo voor te stellen alsof ik achter de rug van De Jong om heb gehandeld.
Tot goed begrip moge dienen dat ik geen meelezer ben van het nieuwste
nog niet verschenen deel van De Jong's werk, en dat mijn bezwaren tegen
de historische halfgod van Nederland dateren vanjaren her, van ver voor de
tijd dat zijn Indische delen verschenen. Uiteraard heb ik toen mijn kritiek
niet naar buiten gebracht en ook nooit een deel van De Jong willen
recenseren omdat ik op dat moment nog meelezer en commentator was.
Die relatie tussen De Jong en mij bestaat niet meer en ik zie niet in waarom
ik nog langer zou zwijgen.'

De journalist Herman Wigbold, onder wiens leiding in 1969 de
tv-rubriek Achter het Nieuws het thema van de geweldsexcessen had
aangesneden, mengde zich in de discussie met een artikelonder de kop:
'De trauma's van een ex-kolonisator' (Het Vrije Volk, 24 december 1987).
Hij reageerde onder andere op Zwitzer en schreef:

, 'Toen Achter het Nieuws in 1969 drie uitzendingen wijdde aan het optreden
van de Nederlandse troepen, kon ik die opwinding nog wel begrijpen. Over
die periode was van 195 a af in alle toonaarden gezwegen. Het was alsof een
bladzijde uit onze geschiedenis was gescheurd. Het was dan ook onvermij-
delijk dat die uitzendingen oude wonden moesten openrijten.

Hoe diep de behoefte was zich af te sluiten van de werkelijkheid, was
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