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, Indonesische betrekkingen 1945-1950.) Drees begreep of aanvaardde niet dat
het recht werd bepaald door de opportuniteit van een vervolging, niet door
de moraal. Des te intrigerender worden de dossiers van de 39 man die wel
wegens moord of doodslag veroordeeld werden. Men zou de zaken
moeten kennen om te weten wat het motief was.

Ging het om daders waar een commandant graag vanaf wilde, om
moorden op Chinezen waarmee "we" politiek bevriend waren, om zaken
die de internationale pers haalden, of om vonnissen waar een preventieve
werking van moest uitgaan? Als dat laatste het geval is, valt het op dat onder
de 39 voor moord of doodslag veroordeelden, maar twee officieren zijn.
Wie er in ieder geval niet bij was, was Henk Düster. Dat kon ook moeilijk,
want als hoofd van de centrale justitiële afdeling van de korpsrecherche
Militaire Politie bepaalde hij in zekere mate welke zaken wel en niet
geseponeerd werden. Düster ervoer aan den lijve hoe rekbaar de normen
waren. Hij maakte in één keer twintig guerrillero's af die hij gevangen had
horen te nemen: "Het werd gerapporteerd, maar daar kreegje niet voor op
je donder. Welnee,je kreeg er een ster bij. Het régende sterren in die tijd."

Soms werd de dood van tegenstanders maar niet gerapporteerd. De
Hartogh herinnert zich een geval waarbij zijn commando's (een troepje
elitesoldaten) eigener beweging twaalf man die in een bootje zaten hadden
doodgeschoten. Aarzelend had hun sergeant gezegd: "Ik heb het maar niet
in het rapport gezet." De Hartogh, tegen mij: "Ik zei: man, dat is toch
vanzelfsprekend dat je ze neerschiet, j e bent toch in gevecht met ze."

En hij herinnert zich de officier van j ustitie uit Bandung die hem opbelde
toen hij pas in Indië was. "De officier zei dat als we een man lieten
ontvluchten, we hem niet eerst de boeien konden aandoen. De kerel was in
de kali gevonden, dood, met de boeien nog om. Ik heb die officer van
justitie geantwoord dat ik niet eens begreep waar hij het over had. Zo ging
dat soort zaken."

Het "op de vlucht neerschieten van gevangenen" was een zo wijdver-
breide smoes dat niemand er meer in geloofde. Mr. K.Bieger vervolgde dan
ook de daders van de moord op de "gevluchte" kleinzoon van een
Republikeinse generaal. De moord had in de inheemse pers opschudding
veroorzaakt, in zo'n geval was vervolging opportuun.

De meest dubieuze kant van "Indië" betreft de onschuldige burger die
wordt aangezien voor guerrillastrijder of die bij een represaille zijn huis of
zelfs zijn leven kwijtraakt. Henk Düster, van de MP: "Het gaat je ook aan je
hart. Je bent een keer in een rijstveld beschoten door een Republikein die
zich verkleed heeft als boertje. De volgende keer kom je zo'n dijkje naar
een rijstveld op. Je ziet vijftig boertjes aan het werk. Je schiet ze allemaal
dood. Je kunt ze achteraf niet meer vragen of er een schuldige tussen zat:"

Het was niet ongebruikelijk om een kampong van waaruit tegenstanders
hadden geschoten, aan vier kanten te bestoken met artillerievuur. Tot de
zaak in brand stond, en de "bendes" (ook rampokkers, bandieten, peloppers,
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