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, die Nederlandse militairen in Nederlands-Indië zouden hebben gepleegd.
Daarover wordt momenteel veel gepiekerd. Want hoewel slechts een

zeer klein gezelschap de gewraakte teksten in het manuscript had gelezen
leek heel Nederland er dit najaar alles vanaf te weten. De meest vreemde
mensen vlogen elkaar tijdens discussieprogramma's op radio en televisie in
de haren. Kranten publiceerden interviews met geschokte en beledigde
Indiëgangersf-kenners en er verschenen tientallen ingezonden brieven
over het onberispelijke optreden van "onze jongens in Indië". Vooral
meningen over wat De Jong wel of niet behoort te schrijven, vierden
hoogtij. En allemaal van mensen die het concept van het boek nog nooit
gezien, laat staan gelezen hadden.

Voor de Leidse afdeling van de Stichting Vakgerichte Belangenbeharti-
ging Historici was deze "volksoploop" reden om vlak voor het "moment
suprême" een forumdiscussie te organiseren met contemporaine geschied-
schrijvers. Hadden deze gerenommeerde historici ook weleens iets van
dien aard meegemaakt en hoe komt het volgens hen toch dat er de laatste
tijd zo heftig wordt gereageerd op historische publicaties (De Jong,
Waldheim, etc.)? De hoogleraren Schöffer, Bank, Cramer, Baudet en
Fasseur mochten gisteravond dan ook verhalen over hun eigen historisch-
wetenschappelijke winkeltjes en de confrontaties met de massa en de
massamedia.

Dr. Baudet, buitengewoon hoogleraar in de geschiedenis van het
produktbeleid, de produktontwikkeling en produktinnovatie, was hierin
het meest oprecht: "Als observator ben ik weinig geneigd tot het doen van
krasse uitspraken. Ik heb dan ook nauwelijks problemen gehad met mijn
publicaties." Dr. Fasseur bleek het leukst: "Ik ben historicus en geen
ziekenverzorger. Wanneer mensen traurnarische gevolgen overhouden
omdat ik een mythe van hen heb doorgeprikt, zoals de mythe van het
onberispelijke gedrag van de militairen in Nederlands-Indië of dat van het
verraad door Nederland van de Republiek der Zuid-Molukken, dan is dat
jammer. Maar ik kan daar niet écht mee zitten."

Fasseur vond de hele ophef rond het manuscript van De Jong een exacte
kopie van wat er twintig jaar geleden was gebeurd. Een dissertatie over
oorlogsmisdrijven van Nederlandse militairen op Java werd dank zij een
vARA-televisieuitzending een nationale rel. Uiteindelijk moesten Fasseur
(en anderen) van de regering de zaak onderzoeken. Hun "Excessennota"
met enkele bewijzen van misdadige praktijken door Nederlandse militai-
ren (onder andere) was een harde inbreuk op het toch al beschadigde
moreel. Fasseur: "De Jong zal in zijn werk ook gewoon gebruik maken van
dit materiaal." Volgens de hoogleraar in de studie van het koloniale
verleden ("Ik contemporain? Als er iets voltooid verleden tijd is, is dat het
wel") toont deze zaak eens te meer aan hoe kort het menselijk geheugen is.
"Wantrouw daarom alle persoonlijke herinneringen en ontboezemingen,
zolang deze niet ondersteund worden door geschreven documenten", hield
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