
DEEL 12

, DUster heeft de oud-commando's opgeroepen woensdag deel te
nemen aan een bloem- en kranslegging bij het graf van hun vroegere
commandant, kapitein Raymond Westerling.

Dr. De Jong heeft, na de commotie die eind vorig j aar ontstond toen het
manuscript van zijn epiloog bij Indiëstrijders bekend was geworden, zijn
tekst op tal van punten aangepast. Naar het oordeel van oud-Indiëstrijders
zijn die aanpassingen echter onvoldoende. Vooral het feit dat De Jong
vasthoudt aan zijn stelling dat er, onder omstandigheden, door Nederlan-
ders oorlogsmisdaden zijn gepleegd in Indonesië, zit de Indiëstrijders
dwars.

DUster: "Wij zijn in het boek van De Jong niet gerehabiliteerd. Dan is er
voor ons ook geen reden om onze gevallenen, in de ogen van De Jong
oorlogsmisdadigers, te herdenken. In plaats daarvan willen we hulde aan
Westerling brengen en niet achter de regeringstroepen gaan aanlopen, die
Westerling ook hebben verguisd." ,

Een bittere kritiek schreef in het tij dschrift Terugblik van de Documenta-
tiegroep '40-'45 (juli-augustus 1988) J. Zwaan, veteraan van de expedi-
tionaire macht naar Indië en tot zijn pensionering archivaris van het
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Onder het motto 'One chapter
toafar' meldde hij groot respect te hebben gehad voor de boekdelen van
zijn vroegere directeur over de geschiedenis van het koninkrijk in de
Tweede Wereldoorlog, met uitzondering van het gedeelte over Neder-
lands-Indië, met name het zevende hoofdstuk van deel 12.

, 'Dit hoofdstuk is wel het meest trieste relaas in dit deel van De Jong's
geschiedenisreeks. Het is een overzicht geworden van reeksen blunders en
angsthazerijen van onze "regeerders" uit de jaren 1945-1962. Bij het lezen
van dit hoofdstuk dringt zich de gedachte op dat het devies van de Haagse
Heren gedurende onze laatste koloniale oorlog luidde: "Eer ik vallig ik aL"
Van enige moed of visie was kennelij k nooit sprake. Angst voor de UNO, de
vs, Engeland, de publieke opinie en de republiek Indonesië, bepaalde de
politieke lijn van onze elkaar opvolgende regeringen in vooral de periode
1946-1949. Wat mij in dit relaas over deze periode van de politionele
actie's in het v.m. Nederlands-Indië het meest opviel was het feit dat ik
nergens een glimp van herkenning bespeurde. Alhoewel ik drie jaren lang
deel uitmaakte van dat nu zo versmade leger dat destijds door onze
incapabele regering naar de Oost werd gestuurd, heb ik bij de lezing van De
Jong's relaas over die periode nooit, niet eenmaal, het gevoel gehad: "Ja zo
was het". Geen enkele herkenning van een situatie daar. Bij het doornemen
van de gereleveerde gebeurtenissen in die jaren in Indië kreeg ik steeds
meer het gevoel van een requisitoir tegen mezelf te lezen en dat is een alles
behalve prettige bezigheid. Het gehele boek ademt een geest van onbegrip,
minachting en vijandigheid tegen alles wat militair is. Het is het toontje
van, ik De Jong zeg het, dus is het zo. De toonzetting van dit relaas is op zijn
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