
REACTIES EN RECENSIES

, minst t.O.V.het leger in het Indië van toen, onwelwillend en de gouverne-
mentele bestuurders komen er nauwelijks beter af. De Nederlanders daar
deden volgens onze auteur nooit iets goed. Ze waren op zijn best kortzichtig
en dom, vooral vergeleken met de Indonesische "vrijheidsstrijders". Dat
waren nog eens helden en staatslieden; vooral Soekarno, die De Jong
adoreert, had altijd gelijk. In het geval van de republiek en Soekarno is de
toon van het boek zelfs meer dan welwillend. Wel een schril contrast met
de toonzetting als het over het optreden van de Nederlandse militairen
gaat; dan spreekt de auteur op de toon van een openbare aanklager tegen een
verdachte waarvan de schuld al van te voren vaststaat. Het verleden van een
man als Soekarno schijnt vergeten te zijn; waar is zijn (Soekarno's)
collaboratie met de Japanse bezetter van Indië gebleven, een collaboratie
die aan honderdduizenden Indonesische Romusha's (dwangarbeiders) het
leven heeft gekost? Alles vergeven, maar het Nederlandse leger misdroeg
zich. De massaslachtingen aangericht door de TNI, het leger van de republiek
Indonesië, worden zo summier mogelijk vermeld, de excessen van de
Nederlanders zo breed mogelijk uitgemeten. De achteraf door het leger
slechtgezinde, bevooroordeelde historici geconstrueerde militaire neder-
laag van het Nederlandse leger in Indië wordt met overtuiging gelanceerd.
Deze constructie is echter onjuist. Het gehele hoofdstuk ademt de geest van
de auteur die er van uit gaat dat de bestuurders in de kolonie, het leger, de
planters en wat dies meer zij, kortom de kolonialen, politiek fout waren. De
Heren in Den Haag, en uiteraard vooral de socialisten in die regeringen,
poogden nog wel te redden wat te redden viel, maar tegen de botte
reactionairen in de kolonie, leger en bestuur, viel niet op te roeien. Zo kan
men m.i. de teneur van dit relaas samenvatten. Wat mij in dit overzicht
vooralopvalt is het ontbreken van de mening, de getuigenis, der
oudstrijders die gedurende een lange periode in Indië dienden. Het hele
verhaal is gebaseerd op de schrijfsels van "autoriteiten", apologieën van
politici en pogingen tot reconstructie van in anti-Nederlandse en pro-Indo-
nesische zin bevooroordeelde scribenten en tot orakels verheven geleer-
den. Zo er nog uit geschriften van oud-militairen wordt geciteerd waren dit
boeken van de z.g. laatkomers. De leden van de pas in 1949 uitgezonden
Brigades, met de toestand in Indië niet op de hoogte zijnde mensen. Uit
gedenkboeken van de vele onderdelen der krijgsmacht die in Indië hebben
gediend, wordt nauwelijks geciteerd en dan nog alleen die gedeelten,
welke uit hun verband gerukt, als negatief voor de strijdkrachten kunnen
worden uitgelegd. Maarja, het is bekend dat de meeste Nederlanders alleen
maar zijn geïnteresseerd in werken over het Indië van toen die negatief zijn
voor leger en bestuur daar.

In dit boek gedraagt De Jong zich helaas als de echo van een bekend, bij
de ex-militairen Indiëgangers berucht, orakel: Prof. Dr. J. A. A. van Doorn,
die samen met zijn schaduw W. J. Hendrix in 1977 een boek publiceerde
onder de titel: Ontsporing van geweld (in 1985 herdrukt met als titel Het
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