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, Nederlands-Indonesisch conflict). In dit boekwerk worden de "oorlogsmisda-
den" van het Nederlandse leger ook al zo breed mogelijk uitgemeten,
wordt het KNIL (het Nederlands-Indische Leger) volledig gecriminaliseerd
evenals de inlichtingendiensten en commando-eenheden van de KL (de
Koninklijke Landmacht) en het Korps Speciale Troepen. Ook de Mariniers-
Brigade komt er slecht af. Bij nauwkeurige lezing van dit Van Doorn-
geschrift krijgt men de indruk dat het leger in het toenmalige Nederlands-
Indië een zwarte bende crypte-Nazi's en boeven was. En De Jong drukt in
Epiloog helaas critiekloos de voetsporen von alte Kamerad Van Doorn c.s.

Voor wat de politieke kant van de Indië kwestie betreft vaart de Jong op
het compas van een derde orakel (na De Jong en Van Doorn): de Erasmus
historicus Prof. dr. J. Bank, die in zijn socialistenapologie Katholieken en de
Indonesische Revolutie (Baarn, 1983) poogt de socialisten, die destijds met de
KVP (Katholieke Volkspartij) het Indië-beleid bepaalden, wit te wassen en
de KVP de zwarte Piet toe te spelen.

Ook dit Rotterdamse orakel gaat uit van de foutieve theorie dat het
Nederlandse leger tegen de Republiek Indonesië een militaire nederlaag
heeft geleden. De mensen, de politici onder aanvoering van de grote
socialistische "staatsman-strateeg" Dr. Willem Drees, die in 1947 de eerste
politionele actie op het beslissende moment stopten, worden in al deze
geschiedwerken bewierookt als de dragers van de opperste wijsheid, terwijl
toch ieder objectiefbeschouwend mens kan begrijpen dat deze stopzetting
op dat moment niet alleen het einde betekende van ons militaire optreden
in Indië, dit althans inluidde, maar tegelijk de oorzaak was dat tienduizen-
den, zo niet honderdduizenden, Indonesiërs en Nederlanders, nodeloos de
dood werden ingejaagd. Dit besluit (tot stopzetting van de eerste politio-
nele actie) kan m.i. zonder meer worden beschouwd, gequalificeerd, als een
opzettelijke en weloverwogen dolksteek in de rug van het strijdende leger
in Indië. Maar mensenlevens en verminkingen schijnen bij deze historici als
het over Indië gaat, geen rol te spelen. Het is onbegrijpelijk hoe deze
intellectualistische-emotieloze kille kikkers, en hun epigonen, in hun
onderkoelde taaltje het verlies van honderdduizenden mensenlevens
bagatelliseren. Hun jargon doet mij denken aan de kille toon van de
Sowjet-historici, en hun westerse adepten, als ze spreken over de miljoenen
slachtoffers van de Stalinterreur. De onderkoelde, en t.o.v. Indonesië
vergoelijkende, opsomming van de gruwelen bedreven door de Indonesi-
sche "vrijheidsstrijders" steekt wel opmerkelijk af tegen de overdadige
aandacht die besteed wordt aan de door de Duitsers begane gruwelen en
hun (volgens deze historici) Nederlandse naäpers.

En nu ten besluit een persoonlijk woord aan mijn medemilitaire
Indiëgangers. Ik raad U aan de hier genoemde boeken niet te lezen. Op onze
leeftijd is dat echt ongezond. De ergernis over het onbegrip en de
verguizing zullen Uw hart geen goed doen. Wie deze smadelijke en
ergernisverwekkende, op verkeerde conclusies en Nederland vijandig
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