
REACTIES EN RECENSIES

, gezinde bronnen gebaseerde boeken toch gaat lezen, moet zich wel
realiseren dat hij of zij het risico loopt het zelfde lot te ondergaan als de v.m.
Kapitein der Commando's R. P. P. Westerling, die naar mij werd meege-
deeld, doodbleef van ergernis tijdens het lezen van een der hier gememo-
reerde schrifturen. Bovendien hebben wij, lijkt mij, al genoeg verguizing,
minachting en verdachtmakingen over ons heen gekregen.

Helaas moet worden vastgesteld dat de geschiedenis nu over ons heeft
geoordeeld. De historici hebben ons veroordeeld. We zijn fout geweest.
Men heeft ons op de mesthoop der geschiedenis geworpen en voor eeuwig
aan de schandpaal der historie genageld. Maar dit lot schijnt in alle tijden en
alle landen het deel te zijn geweest van de soldaat die terugkeerde uit een
oorlog zonder de overwinning mee te dragen.

De boeken, vooral Epiloog van De Jong, zullen voor altijd als geautori-
seerde standaardwerken over de geschiedenis van onze tijd op de boeken-
planken van de belangstellenden staan en de oud-soldaten uit het Indië van
de jaren 1945-1950 zijn daarin geboekstaafd als oorlogsmisdadigers.
Daaraan is nu helaas niets meer te doen.

De Jong overschrijdt de grenzen van zijn opdracht nog verder door ook
in te gaan op de Nieuw-Guinea-kwestie (tot 1962) en het drama dat de
Nederlandse politiek over de Ambonezen bracht. Zelfs deze zwarte
bladzijde van woordbreuk en verraad aan deze trouwe oud-strijders vindt
bij de historici nog begrip. Het uitleveren van de Papoea-bevolking op
Nieuw-Guinea aan het misdadige Soekarno-regiem (dat was toen toch m.i.
al duidelijk genoeg gebleken) en de onwil om de ontrechting van die
volkeren der Indische archipel die het juk van Java niet wensten, wordt op
politieke gronden verdedigd. Opportunisme, angst voor de republiek en
onwil om wie dan ook te helpen, vormden echter de hoofdzaak in dit
drama. De woordbreuk aan de Ambonezen wordt als onvermijdelijk
afgedaan. Hun (De Ambonezen etc.) woede daarover wordt als onredelijk-
heid gequalificeerd. Het falen der Nederlandse politiek gepaard aan
schreeuwend onrecht t.O.V.deze verraden volkeren wordt als een dom
intermezzo, voortvloeiend uit begrijpelijke misrekeningen, goedgepraat.

Achterin het boek is het afwijkende standpunt van een der leden uit de
begeleidingsgroep van De Jongs serie, Generaal b.d. F. van der Veen
opgenomen. Van der Veen probeert de voor de militairen en zogeheten
koloniale bestuurders uit het politieke tijdperk 1945-1950 in Nederlands-
Indië zo negatieve visie van De Jong, wat af te zwakken. Hij is daarin, voor
de aandachtige lezer, m.i. goed geslaagd. Zijn betoog lijkt mij echter,
alhoewel zakelijk juist, wat juridisch opgezet. Het had wel wat krachtiger
gekund. Maar hulde aan zijn moedige poging de m.i. onjuiste visie van De
Jong te weerleggen. Zijn voorbeeld verdient navolging. Laat de feiten
spreken, wie weet verdampen dan de vooroordelen. Oudstrijders die ik
spreek vragen mij vaak vertwijfeld: kunnen wij tegen deze voor ons zo
vernietigende visies der historici niet iets beters publiceren? De werkelijk-
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