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, hetgeen sommigen ertoe brengt - door nood wellicht onkritisch - te lenen
bij wie er wel een heeft. Het is de vraag of dit een geldige reden is; het ligt
immers voor de hand dat, zou er een duidelijk Nederlands beeld zijn, dit
niet hetzelfde zou zijn als dat van de andere partij in het conflict. De
Spanjaarden zagen en zien de Tachtigjarige Oorlog anders dan wij.

Een feit blijft dat het beeld aan Nederlandse zijde onduidelijk was en is.
Dit heeft drie redenen.

- Bij gebrek, vooralsnog, aan een vervangende grondconceptie werkte
ook in ernstige vernieuwingspogingen het koloniale denkpatroon na. Juist
de ervaren, leidinggevende figuren dachten onvermijdelijk in termen van
een bestendige relatie Nederland-Indië, waarin bovendien Nederland de
toon aangaf. Dat dit een polariserend, verscherpend effect had op het
Indonesische denken, drong niet door.

Binnen het kader van dit denkpatroon heerste, eveneens onvermijdelijk,
onenigheid onder, en tussen, de beleidmakers in Nederland en die in Indië.
Hier had dit, als steeds en overal, te maken met een denktrant omsloten
binnen binnenlands partijpolitiek kader. Ginds moesten lieden afkomstig
uit Australië, Engeland, Nederland, uit Duitse en Japanse kampen, bekend
dan welonbekend met het vooroorlogse koloniale bestel, zonder gelegen-
heid tot het verdisconteren van de verschillen tussen hun uiteenlopende
ervaringen en de daaruit voortvloeiende zienswijzen, samen een beleid
improviseren.

Bovendien was men, bij een schrijnend gebrek aan grondige recente
informatie, onvoldoende in staat het Indonesische denken, onder de
Japanse bezetting en daarna in een stroomversnelling geraakt, te peilen en
in het eigen beleid te verdisconteren - zo men hiertoe al bereid zou zijn
geweest.

Het meest saillante aspect van het gevoerde beleid was hierdoor het
streven naar herstel van orde en vrede als voorwaarde voor wat gold als
eerste prioriteit: de wederopbouw. Voor gebieden onder Nederlandse
controle kwam dit, zeker in Indonesische ogen, neer op restauratie met wat
onduidelijke franje. Voor de Republiek Indonesië kwam het neer op een
improvisatie die vaak achter de feiten aanliep en die het probleem van de
noodzakelijke nieuwe conceptie, het nieuwe referentiekader, voor zich uit
schoof. De politionele acties waren wat dit betreft het dieptepunt.

Telt men de twee kanten op, dan blijkt dat men er ondanks ernstige
pogingen niet in is geslaagd een werkzaam tegenwicht te leveren tegen de
leuze "Merdeka" (vrijheid!, vrij!). Wat men van Nederlandse zijde ook
stelde, deze was door heel Indonesië heen het werkelijke richtsnoer. Het
Nederlandse beleid was fundamenteelonduidelijk, voor iedereen.

De "oorlog" is "verloren" en het conflict beslecht. Naast de generatie die
ze heeft meegemaakt, staat een nieuwe die het moet hebben van horen
zeggen. Ze heeft haar eigen maatstaven en meent geen boodschap te hebben
aan die van toen. Met deze combinatie van generaties is het in Nederland
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