
REACTIES EN RECENSIES

, onthuld "ter ere en ter nagedachtenis" - let op de omschrijving - van de
bijna 5000 militairen die na I94 5 in Indië het leven verloren.

Een dubbele erkenning, zij het zeer verlaat. Even verlaat als die waarbij
de regering in 1980 - na tientallen jaren de druk uit de Indische
gemeenschap te hebben weerstaan - besloot het recht van de voormalige
Indische geïnterneerden op een uitkering bij wet te regelen.

De gestes kwamen, bij toeval, tijdig. Ze waren voorafgegaan door een
van die uitbarstingen van collectieve verontwaardiging die in Indische
kring van tijd tot tijd plegen voor te komen: in de eerste helft van 1988
kwam de historcicus dr. L. de Jong frontaal in botsing met de generatie van
oud-militairen die in Indië heeft gediend.

Het tumult ontstond in november 1987 toen de concept-tekst van een
hoofdstuk, bestemd voor deel 12 van De Jongs Het Koninkrijk der
Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, door een medelezer van het concept
voortijdig in de openbaarheid werd gebracht. Het stuk ging over wat
genoemd wordt de excessen van de Nederlandse troepen in Indië in de
periode 1945-1949.

De emoties liepen hoog op. In de kranten verschenen boze ingezonden
brieven, interviews en artikelen; radio en televisie wijdden er commenta-
renaan.

Verenigingen van oud-militairen protesteerden. Een enkeling achtte
zich in eer en goede naam aangetast en diende tegen De Jong een strafklacht
in. Onder veteranen werd gekscherend gesproken over de noodzaak van
een derde politionele actie; codewoord Madjomodo (MAak De lOng
MOndDOod).(1)

Tenminste één van de boeken die in 1988 uit deze hoek werden
gepubliceerd, was bedoeld als een rechtstreeks antwoord aan De Jong: Een
stem uit het veld, bevattende de herinneringen van R M. Smulders, de laatste
adjudant van generaal Spoor. (2)

De commotie kwam niet onverwacht. De generatie van militaire
oud-Indiëgangers bestaat momenteel overwegend uit zestigjarigen. Herin-
neringen aan hun diensttijd in de tropen, nooit helemaal uitgewist, dringen
zich sterker dan voorheen op. De gevoelens zijn ambivalent: aan de ene
kant acht men zich gebruikt en misbruikt door politici die het uitzichtloze
conflict met Indonesië gewelddadig wilden beslechten; aan de andere kant
stelt men goed werk te hebben verricht zonder dat dit ooit publiekelijk
erkend is. Heeft men niet recht op een waardige plaats in de geschiedenis-
boeken?

Des te groter was de schok toen het uitgelekte concept-hoofdstuk van De
Jong, onder het kopje "Oorlogsmisdrijven", een ongehoord harde aanval
bleek te bevatten op het Nederlandse militaire optreden; de schok werd
versterkt doordat op verschillende plaatsen vergelijkingen werden getrok-
ken met Duitse en Japanse wandaden.

De opwinding duurde voort tot het boek van De Jong verscheen en
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