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, bleek dat het gewraakte stuk geheel was herschreven, de term "oorlogsmis-
drijven" geschrapt en de gewaagde vergelijkingen met Duitsers en
Japanners waren verdwenen. (3)

Het was niet de eerste keer dat openlijk geprotesteerd werd tegen De
Jongs voorstelling van zaken. In 1984 en 1985 was dat eveneens het geval,
en ook toen betrof het een tekst over Nederlands-Indië: zijn beeld van de
vooroorlogse koloniale samenleving in deel I I van zijn werk. (4)

Aan emoties was ook destij ds geen gebrek. Een speciaal daartoe gevormd
Comité Geschiedkundig Eerherstel Nederlands-Indië ging zelfs zover
tegen De Jong een civiele procedure aan te spannen met het doel bepaalde
gedeelten van de betreffende publikatie te laten herschrijven.

Hoe is het te verklaren dat De Jong, die gedurende tientallen jaren
vrijwel ongekritiseerd kon fungeren als het historische geweten van
Nederland, weerstanden oproept als hij Nederlands-Indië tot onderwerp
kiest?

Er zijn twee interpretaties mogelijk: De Jong heeft in zijn "Indisch"
publiek lastige lezers of De Jongs beeld van Nederlands-Indië wekt kritiek.
Het een sluit het ander niet uit; integendeel.

De eerste verklaring snijdt ongetwijfeld hout. De Jongs lezers, uit Indië
afkomstig of bij Indië betrokken geweest, zijn gevoelig - mogelijk
overgevoelig - voor verwijten en blaam als hun Indisch verleden ter sprake
komt.

Het einde van Indië en het begin van Indonesië was voor velen van hen
een uiterst moeilijke, soms een rampzalige periode. Na door de oorlog en
de kamptijd al hun bezittingen en soms ook familieleden te zijn kwijtge-
raakt, zagen zij hun bestaan bedreigd, hun baan verloren en hun loopbaan
gebroken om tenslotte hun land - vaak hun geboorteland - te moeten
verlaten. De militairen die het tij trachtten te keren - waaronder vele
tienduizenden dienstplichtigen - brachten zware offers aan doden en ge-
wonden, maar verloren uiteindelijk het conflict.

Het is onjuist te veronderstellen dat zij in meerderheid met een
onverwerkt verleden zouden zitten. Degenen die boeiend werk hadden,
belangrijke verantwoordelijkheden droegen en interessante ervaringen
opdeden, betreurden het einde van Indië vaak zonder rancunes te
ontwikkelen. Slaagden ze er later in een goed bestaan op te bouwen, dan
kon het overzeese verblijf als een leerzaam avontuur worden beschouwd.
Bestuursambtenaren, planters en officieren kijken niet zelden op deze wijze
terug. (s)

Dat er niettemin in deze kringen verzet rees tegen het Indië-beeld van
De Jong, komt voort uit de algemeen-menselijke neiging het eigen
verleden - in eigen ogen tenminste redelijk bevredigend - te verdedigen.
Niettemin zal men in het algemeen de open discussie zoeken, ondersteund
met feiten en argumenten.

Wie meer heeft geleden, minder is geslaagd in het leven en bovendien
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