
REACTIES EN RECENSIES

, versterken: het gezag van de inheemse bestuursadel, het adatrecht, de
pluriformiteit van talen en culturen - in het onderwijsbeleid vastgelegd-,
de monumenten uit het pre-koloniale verleden, door toedoen van een zeer
actieve archeologische dienst, en in de jaren dertig zelfs een bescheiden
streven naar het herstel van oude koninkrijken.

Niet iedereen in het koloniale kamp was met deze politiek van
eonservering en opgelegde renaissance gelukkig. Bestuurders en experts
voerden eindeloze discussies over de pro's en contra's. Opmerkelijk is wel
dat onder de voorstanders zowel "ethici" waren te vinden - respectvol ten
opzichte van het bestaande - als anti-ethici die "opheffing" van de inlander
tot Europees niveau nu eenmaal vergeefse moeite achtten en schadelijk
voor de eigen belangen bovendien. (10)

De discussies werden beëindigd door de opkomst van het nationaal-
Indonesische initiatief dat "Indië" radicaal verwierp. Let wel: niet de
westerse waarden en techniek - die zag men als superieur en noodzakelijk-
maar de Indische definitie van deze westerse bemoeienis en het daarop
gebouwde complex van politieke, juridische, maatschappelijke en culturele
instellingen.

Het Indonesische alternatief, geleidelijk in kracht groeiend, maakte de
eigen aard van Indië voor het eerst duidelijk zichtbaar. Door de confrontatie
met het nieuwe nationalisme werd men zich pas goed bewust van wat
"Indië" representeerde. Toegespitst geformuleerd: "Indië", tot nog toe
gezien als een wat curieuze variant van het Nederlandse patroon, werd nu
door de Indonesiërs opnieuw gedefinieerd, maar dan antithetisch.

Tot 1949 toe - het jaar van de soevereiniteitsoverdracht - heeft men in
het Indische kamp niet willen geloven dat het Indonesische alternatief
volstrekt serieus was bedoeld. Kort nadien was "Indië" verdwenen. De
Nederlandse journalist en vakbondsman Koch, groot sympathisant van het
Indonesisch onafhankelijkheidsstreven, keerde in 1954 naar Nederland
terug. Hij had zevenenveertig jaar onafgebroken in Indië geleefd en
gewerkt, en gehoopt er te sterven. Maar alles was in korte tijd in beweging
gekomen. In zijn memoires schreef hij, ter verklaring van zijn vertrek:
"Indonesië was voor ons een vreemd land geworden." (I I)

We lijken te zijn afgedwaald, maar dat is schijn. Het ging ons om een
verklaring van de opvallende lichtgeraaktheid - dus ook kwetsbaarheid -
van vele leden van de Indische gemeenschap in ons land; men kan er ook
degenen toe rekenen die bij Indië betrokken werden, zoals de tienduizen-
den militairen die kort voor het doek viel Indië te hulp kwamen.

Wat hen verenigt is de band met wat wij "Indië" hebben genoemd: een
cultuur en een samenlevingsvorm met een eigen identiteit, onverwissel-
baar met zowel de Nederlandse als de Indonesische.

Indonesië - nu niet in de politieke zin, maar als culturele en maatschap-
pelijke entiteit - moest Indië uitstoten om zichzelf te vinden. Het was het
afwentelen van een last van eeuwen: de last van repressie en exploitatie,
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