
DEEL 13

, Had hij wellicht andere thema's korter kunnen beschrijven, is hij te
wijdlopig? "In sommige opzichten wel en ik heb hem dat als begeleider ook
gezegd. Ik heb er een Duitse uitdrukking voor gebruikt: «Weniger u/are
mehr» Dit ongetwijfeld grote standaardwerk zalook verouderen, want - en
hier komt mijn lijfspreuk: Niets is onveranderlijk, alleen de verandering.
Maar ik geefhem hulde voor dit geweldige werk, voor zijn werklust, voor
dat doorzettingsvermogen. Als ik hem vroeg ofhij het nooit zat werd, ofhij
in plaats van over die bezetting niet eens over Karel de Grote wilde
schrijven, zei hij: «Nee, ik vind het elke dag weer fijn daarover te
schrijven.»" ,

De historicus J. c. H. Blom schreef een uitvoerige beschouwing, met als
ondertitel 'Enige notities', over de delen 12 en 13 voor de Bijdragen en
Mededelingen betreffende de Geschiedenis dey Nederlanden (105 (1990)
244-264). "Ludovico locuto porta aperta" was de titel van zijn opstel.

, ' "De Jong locutus, causa finita" is voor zover mij bekend wel de meest
verregaande en tegelijk de meest curieuze lofL. de Jong toegezwaaid. E. van
Thijn, burgemeester van Amsterdam, sprak deze woorden bij de uitreiking
van de D. A. Thiemeprijs, één van de vele onderscheidingen die De Jong
ten deel vielen. (I) Anderen gingen niet zo ver, maar het is onmiskenbaar
waar - om de woorden van E. H. Kossmann, die al eerder door de Minister
van Onderwijs en Wetenschappen werd geciteerd, aan te halen-: "Over De
Jong's werk kan alleen in superlatieven geschreven en gesproken worden".
(2) Dat geldt natuurlijk in de eerste plaats voor het grote seriewerk als
geheel, maar het is evenzeer van toepassing op elk van de delen
afzonderlijk. Deel 12, Epiloog, is er geen uitzondering op. (3)

De Jong demonstreert ook in dit twaalfde deel zijn grote gaven als
historisch onderzoeker en geschiedschrijver, als didacticus misschien wel
boven alles, op schitterende wijze. De moeilijkheidsgraad van dit deel was
zeer hoog. Het gaat kort gezegd over de effecten van de Tweede
Wereldoorlog op de na-oorlogse Nederlandse samenleving, over wat de
ervaringen van Nederland en de Nederlanders tijdens de bezettingstijd
voor land en volk hebben betekend. Een thema welhaast zonder grenzen
dus - in feite is de hele na-oorlogse geschiedenis van Nederland aan bod-
met alle risico's van ontsporingen van dien. Met soeverein overzicht
slaagde De Jong er echter in de stof te bedwingen en op heldere en
overtuigende wijze aan de lezer te presenteren. Juist de breedheid van het
thema en de veelheid van aspecten dwong, ondanks de grote omvang die
het geheel tenslotte kreeg (12 a 8 bladzij den), op allerlei plaatsen tot
kortheid met als resultaat vele mooie synthetische uiteenzettingen. Zoals
gebruikelijk vertelt De Jong in de eerste plaats een verhaal, of liever een
reeks verhalen. Diverse onderwerpen passeren, op heel concrete wijze
behandeld, de revue. Alle krijgen zij hun plaats tegen de achtergrond van
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