
REACTIES EN RECENSIES

, Tenslotte is er een zeer uitvoerig hoofdstuk (400 bladzijden) over de
dekolonisatie van Nederlands-Indië. Nu is "het verlies van Indië" natuur-
lijk een belangrijk, zo niet het belangrijkste, gevolg van de Tweede
Wereldoorlog voor Nederland. Het onderwerp had dus in geen geval
mogen ontbreken en een zekere uitvoerigheid is zeker gerechtvaardigd.
Toch rijst hier wel de vraag of 400 bladzijden (meer dan een derde van de
hele tekst) niet wat veel is. Die vraag wordt klemmender indien men
bedenkt dat de laatste jaren heel wat is gepubliceerd, ook met een
overzichtskarakter, over "de Indonesische kwestie", "de Indonesische
revolutie" of hoe men het ook wilomschrijven. In dit verband moet vooral
de dissertatie van Bank worden genoemd, waarnaar De Jong ook herhaal-
delijk verwijst. (16) De rechtvaardiging van de omvang kan evenmin
worden gevonden in een nieuwe visie op het conflict. De Jong levert op
zichzelf weer een helder verhaal, dat eenheid krijgt als een worsteling
tussen Nederland (dat verreweg de meeste aandacht krijgt) en de Repu bliek.
Nederland houdt in die worsteling met grote halsstarrigheid vast aan een
onhoudbare positie en aan een onhoudbare visie op het conflict. Misreke-
ningen en mislukkingen stapelen zich op: een niet door iedereen gedeelde,
maar wel zeer wijd verbreide kijk op de zaak. In deze aanpak is de aandacht
in sterke mate gericht op de feitelijke militaire en binnen- en buitenlandse
politieke ontwikkeling van het conflict. De verbinding met de Tweede
Wereldoorlog (en dat is toch het onderwerp van Epiloog) daarentegen is
sterk op de achtergrond geraakt. Na de openingsfase komt die verbinding
alleen nog in uitzonderingsgevallen als direkt relevant aan de orde. Dat
vergroot nog de twijfel aan de gerechtvaardigdheid van de omvang van dit
hoofdstuk in dit boek.

Deze onevenwichtigheid in de opbouw van Epiloog, bezien vanuit het
oogpunt van wat er wél in staat, krijgt extra reliëf tegen de achtergrond van
wat er niét in staat. Op zichzelf dient een recensent terughoudend te zijn
met opmerkingen over wat er allemaal niet in boeken staat. Het is meestal
gemakkelijke, naast het doel schietende kritiek. Zeer opvallende omissies
en onevenwichtigheden moeten echter gesignaleerd worden. In Epiloog dan
mis ik node een wat uitgebreidere behandeling van de wijzigingen in de
buitenlandse politiek. Tegenover de 400 bladzijden dekolonisatie steken
de luttele pagina's buitenlands beleid (verspreid over enkele hoofdstukken)
wel erg mager af. Beide onderwerpen (dekolonisatie en buitenlandse
politiek) hadden nu juist in een zeer direkt verband met elkaar in verband
gebracht kunnen worden als effecten van de Tweede Wereldoorlog.
Bijvoorbeeld met als titel "Nederlands positie in de wereld" zou een heel
interessant hoofdstuk mogelijk zijn geweest, waarin een veel kortere schets
van de dekolonisatie een heel zinvolle plaats had kunnen krijgen. Het
buitenlands beleid in engere zin, de dekolonisatie, de economische
belangen van Nederland in de wereld (en de heroriëntatie daarin) en de
binnenlandse politieke en economische verhoudingen hadden in zo'n
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