REACTIES EN RECENSIES

¢ ‘De Tweede Wereldoorlog leeft sterker voort onder de verliezers dan
onder de winnaars. Maar het heeft enige tijd geduurd eer bij sommige
volkeren het besef doordrong, dat hun bondgenoten weliswaar ten lange
leste die oorlog hadden gewonnen, maar dat zij hem verloren hadden: dat
was de pijnlijke keerzijde van de bevrijding voor Frankrijk bijvoorbeeld, of
voor Nederland. Misschien verklaart dat ook iets van de vertraging in de
discussie over de bezettingstijd in die landen. De openbare afrekening met
de oorlogsjaren is in Frankrijk of Nederland veel moeizamer verlopen dan
in Engeland of de Verenigde Staten. Die landen hebben dan ook geen
vreemde bezetting gekend, nauwelijks verraad of collaboratie, geen
gelijkschakeling, geen dwangarbeid, wel alle ellende van de gewapende
strijd en in Engeland ook de verwoesting van massale luchtbombardemen-
ten, maar nooit de aanhoudende en alomtegenwoordige pressie en
verleiding om de vijand toch maar ter wille te zijn, die in bezette landen tot
zo veel tweedracht heeft geleid en voor zo lang.

In de Bondsrepubliek is de afrekening van alle landen het hardst en het
hardnekkigst geweest en ze is nog niet afgelopen. Maar in de vazalstaat van
toen en het buurland van nu, in Oostenrijk, is de bewustwording van het
eigen oorlogsverleden nog maar pas op gang gekomen. De Oosteuropese
landen, stuk voor stuk verliezers, verloren ook de vrede en hebben nog
steeds de mogelijkheid niet van openbare en vrije meningsvorming. De
grote overwinnaar van de Tweede Wereldoorlog, de Sovjet-Unie, heeft
ook het meest verloren en houdt tot nog toe ook nog steeds zichzelf bezet
en vandaar dat daar in de discussie oorlogsjaren en naoorlogsjaren
gelijkelijk ter sprake zullen moeten komen.

In Nederland leefde in de jaren zestig de belangstelling voor de
oorlogsjaren vrij onverwacht weer op. In de eerste vredesjaren hadden de
verse herinnering aan die verloren oorlog en de ervaring van een nieuwe,
koloniale oorlog die dit land toen ook aan het verliezen was, het onderwerp
te penibel gemaakt om het toen al helemaal uit te praten. Die heropleving
een kleine twintig jaar nadien moet twee redenen hebben: mensen die nog
kinderen waren geweest tijdens de bezetting en geen goed of kwaad
hadden gedaan, waren nu oud genoeg en voelden zich vrij om allerlei
pijnlijke kwesties opnieuw aan de orde te stellen, waarop ouderen wel
moesten reageren. En, in de jaren zestig begon het ook te dooien in de
koude oorlog. De derde wereldoorlog leek minder nabij en de Tweede
Wereldoorlog kwam daarmee naderbij. Er is wat vrede nodig om over
oorlog te kunnen praten. De ontspanning tussen de grote mogendheden
heeft ook doorgewerkt in de beleving en de uitingswijze van mensen onder
elkaar, vooral in het Westen. Een zekere mate van gemoedsrust raakte
verbreid, die het ook mogelijk maakte om de gebeurtenissen uit de Tweede
Wereldoorlog opnieuw onder ogen te zien.

En nu, na twintig, vijfentwintig jaar van particulier gesprek en publiek
debat worden de oorlogsjaren langzaam aan voltooid verleden tijd. Er is
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