
REACTIES EN RECENSIES

, debat niet het eerste woord gehad en hij krijgt het laatste niet, maar hij heeft
bijgedragen aan de kwaliteit van de discussie en daaraan bij te dragen is nu
precies de taak van de sociale wetenschap.

Die periode wordt nu afgesloten. Wat rest is een groots werk, bijna een
menselijke reikwijdte breed, een meter zeventien. In vele tienduizenden
huiskamers staat De Jong op de plank, niet van kaft tot kaft gelezen, denk ik,
maar af en toe eens ingekeken en bewaard voor later of om nog eens iets in
na te slaan. Nu dezer dagen ook het registerdeel verschenen is, wordt De
Jong daarmee De Grote Van Dale van de Tweede Wereldoorlog: daar staat in hoe
je Seyss-Inquart schrijft, of De Quay goed of fout is geweest en hoeveel
gram brood voor een distributiebon te krijgen was. De Tweede Wereldoor-
log is klaar, afgelopen en voortaan geestelijk eigendom van het Neder-
landse volk in 27 linnen prachtbanden met goudopdruk en stofomslag. En
zo hoort het ook na meer dan drie-en-veertigjaren vredestijd.

In al die woningen is het plankje van De Jong een huisaltaar voor het
oorlogsverleden.

Het groots en gruwelijk verleden is gestandaardiseerd, ingebonden en
weggezet. De hang naar wilde tijden, naar gevaar en avontuur, naar drama
en heroïek is niet verdwenen, maar moet ergens anders heen. Naarmate de
acute oorlogsdreiging minderde, werd de voorbije oorlog interessanter.
Wie in die jaren had geleefd, die had iets meegemaakt dat jongere
generaties enkel maar van horen zeggen hadden en dat hun in toenemende
mate was gaan fascineren, maar als iets van anderen, van andere tijden.

Een paar jaar geleden besprak een jonge recensent in het studentenblad
Propria Cures in de meidagen de verse oogst aan oorlogsliteratuur en besloot
met de verzuchting: "Die Tweede Wereldoorlog, heren, kunt u die niet
nog eens één keertje overdoen?"

Nee, dat kan niet, goddank; de vraag alleen is al ongehoord blasfemisch
en ik heb er zoals het de vromen betaamt onbedaarlijk om gelachen. Nee,
"das war nur einmal, das kommt nie u/ieder". Niet zo.

Maar toch. Er bestaat een stil verlangen naar andere, heftiger tijden,
waarin er eindelijk duidelijkheid zou zijn en geen verveling meer, geen
middelmatigheid of middenmoot. Dat nu juist die oorlogsjaren voor veruit
de meesten vooral vervelend waren en het leven hoogst onduidelijk was,
wordt daarin overgeslagen. Want verveling is in die jaren misschien wel de
meest algemene emotie geweest voor de grote meerderheid der Nederlan-
ders; er kon niets, er mocht niets en er was van alles minder. En als de
verveling even week, dan kwam de angst opzetten en als het gevaar dan was
geweken bleef de woede. Tenminste zo stel ik me dat voor, want ik was zelf
in die jaren even met wat anders bezig en heb niet zo goed opgelet.

De oorlogsliteratuur heeft in de loop der jaren andere functies gekregen.
In de eerste tijden ging het er vooralom te getuigen hoe het werkelijk was,
hoe erg het was. Meer en meer wordt die lectuur nu gelezen om te leren hoe
het toen gemoeten had, en hoe het moet, ook nu nog.
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