REACTIES EN RECENSIES

¢ werk heeft kunnen verrichten zijn voor de sociale wetenschappen en de
geesteswetenschappen uitzonderlijk geweest, uniek. Hij beschikte over een
eigen instituut met een eigen archief, over een wetenschappelijke staf die bij
zijn arbeid was ingezet en over een administratief team dat hem permanent
terzijde stond. Dat is geen andere historicus gegeven, zoiets komt alleen in
de natuurwetenschappen voor; daar kost het allemaal nog veel meer geld.
En anders dan de natuurkundigen heeft De Jong nooit de beschikking
gekregen over een deeltjesversneller.

De Jong had recht op die steun, hij stond voor een haast ondoenlijk
zware opgave, naar omvang en ook naar onderwerp: de Tweede Wereld-
oorlog nog een keer te moeten overdoen. Door de mogelijkheden die hem
verschaft zijn en door het gebruik dat hij daarvan heeft gemaakt, heeft De
Jong die taak tot een goed einde weten te brengen. Dat heeft lang geduurd,
maar niet te lang. Het lezend publiek heeft zodoende De Jong kunnen
bijhouden.

Er is ternauwernood een opgave te bedenken in de menswetenschappen
die van zulk belang is als de geschiedschrijving van de Tweede Wereldoor-
log. Maar wanneer er zich opnieuw zo’n vraag aandient, kan de werkwijze
die hier gevolgd is tot voorbeeld strekken: een enkel iemand alle middelen
gunnen en die ook de uiteindelijke verantwoordelijkheid laten. Dat het
werkt is bij De Jong gebleken.

Ik ken Loe de Jong sinds de bevrijding, toen hij en ik terugkeerden uit
onze wijkplaatsen. Zijn overleden vrouw was in haar jeugdjaren de
hartsvriendin en huisgenote van mijn moeder, hij was een klasgenoot van
mijn vader en zo leerden die twee paren elkaar kennen. Op die manier dank
ik mijn bestaan dus indirect toch aan zijn partnerkeuze.

Zoals hij in deel 3, over Mei 1940, vermeldt, vluchtten De Jong en zijn
vrouw dinsdag de 14de via IJmuiden naar Engeland. In de wilde zoektocht
naar een schip sprong hij met bekenden op de treeplank van een auto: “Voor
ons die op de treeplank stonden was het moeilijk vasthouden. In een bocht
lieten onze vrienden de kap van de auto los; zij sprongen op straat. Vijf
bezettingsjaren zouden voor hen volgen. De auto reed door.” (deel 3, p. 453
[419]). Die vrienden waren mijn ouders die de oorlog beiden hebben
overleefd.

Na de oorlog hield politiek meningsverschil de vrienden wat uiteen.
Maar dat was voor De Jong nooit voldoende om de relatie te verbreken,
want ook na mijn vaders dood stuurde hij mijn moeder al die jaren trouw
elk nieuw verschenen deel en ik lees hem dus in de gesigneerde
familie-exemplaren. Ik heb zijn signaturen op het voorblad altijd opgevat
als tekenen van trouw, van trouw aan het verleden.

Dat de Tweede Wereldoorlog zo sterk en zo lang voortleeft in het
Nederlands besef komt vooral omdat dit volk, dit land sindsdien niets
ergers is overkomen. Erisalle tijd geweest om terug te zien, om uit te zieken
en door te rouwen. Het was een vredestijd en de herinnering aan de
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