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Generaal Winkelman treedt op

De verhouding tussen de regering en de opperbevelhebber van land- en zee-
macht, generaal Reynders, was begin januari van een scherpte geworden die
eigenlijk voor beide partijen ondragelijk was. Alleen al met zijn mededeling
dat hij, ongeacht de bezwaren der regering, de Oorlogswet integraal zou
gaan toepassen, had de generaal, al liet hij die toepassing dan ook na, een
onhoudbare situatie geschapen. Daar was het conflict over het krijgsbeleid
nog bijgekomen. De nieuwe opdracht die hem verstrekt was, achtte hij,
gelijk wij reeds deden uitkomen, een waardeloos stuk. Hij raakte aan een
steeds groter verbittering ten prooi. De voortdurende bevoogding van de
minister ('het leek net of hij een bemoeizuchtige schoonmoeder aan het
departement van defensie had zitten") irriteerde hem, en hem niet alleen: in
het Algemeen Hoofdkwartier werden zijn naaste medewerkers even recalci-
trant. Er was er één die, toen de minister in die tijd opbelde en vroeg hoe het
met de verdediging van Amsterdam aan de kant van het Ijselmeer stond;
kortaf antwoordde: 'Excellenrie, laat u dat maar gerust aan mijn baas over.'
Toen de minister door een van zijn adjudanten, kapitein Kruls, telefonisch
liet aankondigen dat hij op inspectie wilde gaan, zei een ander dat Zijne
Excellentie beter thuis kon blijven", bovendien moest hij 'uitscheiden met
het geven van tactieklessen aan de opperbevelhebber, want we leggen zijn
brieven nu voortaan onder het 100dje.'3Minister Dijxhoorn mocht zichzelf
dan wel als een uitstekend militair deskundige beschouwen, vele officieren
van het Algemeen Hoofdkwartier die hem alshoofd van de afdeling generale
staf van het departement van defensie gekend hadden, verdroegen het blijk-
baar moeilijk dat zij, nu hij minister geworden was, indirect aan hun vroegere
collega ondergeschikt waren geworden.
De nieuwe opdracht inzake het krijgsbeleid welke na de bespreking bij de

koningin (30 december) aan generaal Reynders verstrekt was en die kennelijk
door de rninister was geformuleerd, werd, gelijk gezegd, door de generaal
als een stuk beschouwd waar niet mee te werken viel. Met zijn jegens minis-

1GetuigeW. Röell, Enq., dl. I c, p. IlO. 21. H. Reynders, 26 okt. 1955.
~A. Q. H. Dijxhoom: 'Het conflict met de opperbevelhebber, de generaal 1. H.
Reynders' > p. 16.
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