
GENERAAL WINKELMAN TREEDT OP

de mérites van generaal Reynders' argumentatie, los ook van dewijze waarop
hij die naar voren gebracht had (als hij in emotie was, had hij de neiging te
gaan stotteren), waren alle ministers, zij het de een duidelijker dan de ander
(de Geers aarzelingen noemden wij al, maar ook de twee sociaal-democra-
tische ministers, Albarda en van den Tempel, hadden de generaal tot in een
laat stadium de hand boven het hoofd gehouden"), er van overtuigd geraakt
dat men zo niet kon doorgaan. Er was een vrij algemeen gevoel dat men bij de
generaal nooit wist waar men precies aan toe wasê, bovendien scheen hij,
aldus van Kleffens, 'een soort van zelfverzekerdheid te hebben dat hij ook in
het negatieve juist handelde." Sommige ministers hadden daarnaast de
sterke indruk dat de generaal het tezeer voor waarschijnlijk hield dat Duits-
land niet zou aanvallen; tegen Albarda had hij een keer gezegd: 'Ze komen
niet. '4Al dit onbehagen vloeide samen en vier dagen na de bespreking van de
zzste kon Beelaerts van Blokland aan de koningin berichten, dat de zaak
beslist was: de generaal zou voor ontslag voorgedragen worden."
Wie moest hem opvolgen?
Gerbrandy opperde het denkbeeld, minister Dijxlioom opperbevelhebber

te maken - of iemand anders daar voor voelde, staat niet vast; de betrokkene
zelf weigerde onmiddellijk." De minister van koloniën, Welter, was zeer
geporteerd voor de jongere broer van de commandant van het veldleger,
generaal-majoor H. F. M. baron van Voorst tot Voorst, op dat moment
commandant van de Lichte Divisie die in Brabant opgesteld stond: deze gold
alsknap strateeg; beducht voor het nog steeds niet uitgestorven anti-papisme,
meenden andere leden van de ministerraad, aldus Welter (zelfkatholiek), dat
het niet raadzaam was, naast de katholieke commandant van het veldleger
een katholiek tot opperbevelhebber te benoemen? - en dan de jongere broer
de superieur van de oudere? Dat leek niet verstandig.
Wie het eerst op generaal Winkelman wees, weten wij niet met zekerheid.

De generaal die in '34 gepensioneerd was, had van '38 afhet Philips-concern
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