OUD-MINISTER VAN DIJK ADVISEERT

geadviseerd bij de voorbereiding van een gedeeltelijke evacuatie van het
Eindhovens bedrijf.! Hij had daar op elkeen die met hem te maken kreeg,
een voortreffelijke indruk gemaakt.? Het is alleszins denkbaar dat ir. Otten,
cen van de directeuren van Philips die veel met de evacuatie-voorbereiding
te maken had en die min of meer regelmatig minister van Kleffens opzocht,
deze van de qualiteiten van generaal Winkelman vertelde; van Kleffens en
Dijxhoorn hadden in die tijd een nauw onderling contact. Werd zo de aan-
dacht op generaal Winkelman gevestigd : Wellicht. Hoe ook, zijn naam viel.
Dat leidde er toe, dat de minister-president wijselijk zijn licht ging opsteken
bij de anti~revolutionair J. J. C. van Dijk die van 21 tot "25 en van '37 tot in
de zomer van 39 minister van oorlog of van defensic geweest was en, zelf
oud-beroepsofficier, het hogere legerkader uitmemend kende. Van Dijk
haalde, aldus de Geer,

‘een lijst voor de dag . . . van actieve officicren en van gepensioneerde officieren ...
Zijn conclusie was: onder de actieve officieren is er niemand die ik bijzonder kan
aanbevelen. Hij zei ook: ik heb in september een beetje met een bezwaard hart
generaal Reynders zien optreden. Maar Winkelman is iemand die ik zeer ge-
schikt acht.’s

Daarmee had althans de minister-president vaste grond onder de voeten.

Minister van defensie Dijxhoorn was zo ver nog nict. Om te beginnen was
hij tot de conclusie gekomen dat het aanbeveling verdiende, niet alleen een
andere opperbevelhebber maar ook een andere chef van de legerstaf aan te
trekken. De relaties tussen generaal Reynders en generaal-majoor Carstens
waren zo nauw dat hij het heensturen van de een en het handhaven van
de ander als een halve maatregel beschouwde; liever wilde hij aan de opper-
bevelhebber een zodanige chef van de legerstaf toevoegen dat vertrouwd
mocht worden dat in de leiding complete harmonie zou heersen,

Met instemming van de koningin nodigde hij generaal Winkelman eerst
voor een gesprek uit. Hij zei hem dat hij hem graag de beschikking wilde
geven over generaal-majoor van Voorst tot Voorst als chef van de legerstaf,
hij wist dat zij elkaar goed kenden en ‘goed op elkaar afgestemd waren.’t
Er zal nog wel meer ter sprake gekomen zijn — daar weten wij niets van.
Generaal Winkelman vroeg enige bedenktijd; de volgende ochtend belde hij
de minister op en zei: ‘Tk accepteer het.”® Grote opluchting bij Dijxhoorn!

* Getuige P. F. S. Otten, a.v., p. 269. *H.P. Linthorst Homan, 16 april 1958.
* Getuige D. J. de Geer, Eng., dl. I ¢, p. 63. Van Dijk kon zich negen jaar later dit
gesprek met de Geer niet herinneren (getuige J.J. C. van Dijk, a.v., p. 98).
¢ Getuige A. Q. H. Dijxhoorn, a.v., p. 34. * A.v.
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