
GENERAAL REYNDERS IS VERBITTERD

Een litanie van klachten dus. 'Ik: bereikte daardoor', schreef de generaal
na de oorlog, 'dat Hare Majesteit bij haar beslissing niet eenzijdig zou zijn
voorgelicht' (van Dijxhoorn verwachtte hij niet beter l) èn dat de koningin
duidelijk zou weten, dat de opperbevelhebber onvrijwillig heenging." Als
hij in haar nog een bondgenote tegen de ministerraad zag, vergiste hij zich
deerlijk: haar opluchting was niet ruinder groot dan die van het kabinet.
Reynders' ontslag ('in hoofdzaak wegens verschil van inzicht met de rege-
ring ten aanzien van vraagstukken van technisch-militaire aard', aldus het
communiqué) werd op 5 februari bekendgemaakt. De gebruikelijke deco-
ratie werd hem daarbij niet verleend, 'juist het uitblijven hiervan kon,'
constateert de Enquêtecommissie terecht, 'niet nalaten, aan het ontslag een
onnodig pijnlijk accent te geven."
Wat gebeurd was, had de generaal tot in het diepst van zijn ziel geraakt.

'Ze hebben me als een schoffie de laan uitgestuurd', zei hij ons meer dan
vijftien jaar later." Zo werd het ook door zijn stafofficieren gevoeld: de
beminnelijke mens Reynders was bij hen geliefd en het ingrijpen van de
regering in zaken van krijgsbeleid (waar de regering ons inziens volstrekt
bevoegd toe was) werd als onberaden en onbehoorlijk beschouwd. Daar
kwam nog bij, dat minister Dijxhoorn verzuimd had, generaal-majoor
Carstens er van te verwittigen dat hij overgeplaatst zou worden: een vriend
die een desbetreffend radiobericht gehoord had, was de eerste die de generaal
telefonisch inlichtte," 'de ontheffing', aldusmajoor Wilson, 'kwam voor deze
algemeen zeer geachte en bijzonder bekwame opperofficier als een donder-
slag uit heldere hemel." Groot was de verontwaardiging jegens de minister,
er heerste op de ödefebruari waarop de generaals Reynders en Carstens hun
functies neerlegden, in het Algemeen Hoofdkwartier 'een begrafenisstem-
ming van de sous-chef van de staf tot de bode', men was bovendien 'des
duivels'", en toen generaal Reynders het gebouwaan het Lange Voorhout
verliet, stelden alle officierenzich in de hal op om hem toe te juichen": een
demonstratie tegen de regering en speciaal tegen minister Dijxlioom.
Diezelfde ochtend had Rcynders Winkelman ontvangen. Hij legde zijn

opvolger de gang van zaken uit en wees hem er speciaal nog op, dat de
koningin hem veelvuldig schriftelijke vragen zou doen toekomen die hij op
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