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hetzelfde papier schriftelijk beantwoorden moest; hij eindigde, aldus Win-
kelman, 'met de mededeling: als hier wat gebeurt, benje nog niet gelukkig."
Generaal Reynders gaf zelf die woorden later anders weer: 'Zij zullen jou
niet wegjagen, dus jij kunt doen wat je wilt."

'Wegjagen'. Weggejaagd - zo voelde hij het. Ambteloos burger nu, trok
deze lichtgeraakte man zich in een diepe rancune terug. Toen hij drie jaar
later door de chef-staf van de Ordedienst, overste Six, gepolst werd ofhij te
zijner tijd bereid was, het commando over de gebundelde illegale groepe-
ringen op zich te nemen, zei hij, aldus de overste, 'dat hij door de wijze waar-
op hij in februari 1940 van het opperbevel was ontheven, thans hier geen
leidende positie kon vervullen, tenzij de koningin hem dit persoonlijk vroeg.
Hij wenste ook niet dat zijn standpunt naar Londen werd overgebracht;
dit moest van Londen zelf uitgaan', en toen Six hem in september '44,
ongeacht dit gesprek, toch het bevelhebberschap over de Binnenlandse
Strijdkrachten aanbood, weigerde hij met dezelfde motivering," Dijxhoorn
was toen al ruim drie jaar minister-af, maar de koningin, daar kwam het
standpunt van generaal Reynders op neer, diende eerst persoonlijk jegens
hem ongelijk te bekennen. Het manuscript voor zijn eerste naoorlogse
brochure lag toen al klaar waarin hij, naar hij zelf meende, overtuigend
aantoonde dat hij het steeds bij het rechte eind gehad had en dat men hem
dus, tot nadeel van het land, in alle opzichten schandelijk bejegend had.
Wij kunnen die opinie niet onderschrijven.

*

Henri Gerard Winkelman, de nieuwe opperbevelhebber van land- en
zeemacht, was op 17 augustus 1876 in Maastricht geboren. Zijn vader was el
ambtenaar bij de belastingen. Het gezin was protestants. Henri was de jongste
zoon en een lastige knaap: voor zijn hbs-opleiding moest hij naar een inter-
naat gezonden worden. Hij had eerst naar Indië zullen gam, maar aangezien
daar al een oudere broer werkzaam was, hielden zijn ouders hem liever in
Nederland. Een oom was generaal der cavalerie geweest, de keus voor de
verdere opleiding viel op de Koninklijke Militaire Academie." Twintig
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