DE MENS WINKELMAN

jaar oud, legde hij als tweede luitenant de eed van trouw af. Zijn loopbaan
werd die van een bekwaam beroepsofficier aan wie geleidelijk functies van
groter verantwoordelijkheid tocvertrouwd werden, nu cens bij de troepen,
dan weer op het departement van defensie of bij de gencrale staf. In augustus
31 werd hij divisie-commandant, drie jaar later, in 34, verlict hij, bijna
acht-en-vijftig jaar oud, als luitenant-generaal de dienst. Dat ging gepaard
met ecn conflict. Er was hem te verstaan gegeven dat hij voor een hoger
commando in aanmerking zou komen, het was dan ook ‘een zware slag voor
vader’, aldus zijn dochter, ‘toen op zekere dag totaal onverwacht een brief
kwam waarin hem (het slocg als een bom in) in overweging gegeven werd,
ontslag uit de militaire dienst te vragen. Dat heeft hij geweigerd, men moest
hem dus het ontslag ongevraagd verlenen.* Door dat gebeurde was hij wel
ictwat verbitterd, maar die verbittering speelde geen enkele rol - niet toen
hij in ’39 commandant werd van de luchtverdedigingskring Utrecht-Soestcr-
berg, evenmin toen de regering hem eind januari ’40 het opperbevelhebber-
schap aanbood. Dat hij even aarzelde, was gevolg van het feit dat hij zich
afvroeg of hij, zoveel jaar uit dienst, nog wel voldoende in de militaire zaken
thuis was. Hij had niet gedroomd dat hij ooit weer een zo verantwoordelijke
post zou moeten bekleden, ‘al zijn uniformjasjes had hij al voor tuinjasjes
versneden.’?

Generaal Winkelman was een man van bijzondere gaven, zij het dat deze
nooit de publieke aandacht getrokken hadden. Zijn gestalte was niet groot
maar robuust, zijn vierkant, hoekig en wilskrachtig gelaat was door het
veelvuldig verblijf in de buitenlucht verweerd. Wat in dat gelaat het eerste
opviel, waren twee donkere, menigeen fascinerende ogen.3 Als organisator en
administrateur had hij zich in het leger een grote naam verworven; met
meerderen en minderen wist hij verstandig en beleidvol om te gaan. Hjj
had hart voor de troep. Er ging een opvallende rust van hem uit: bevond hij
zich in een mocilijke situatic, dan gunde hij zich de tijd, te overwegen welke
beslissing de beste was; had hij dic beslissing genomen, dan zette hij door,
maar zonder starheid. Zijn kinderen (er waren er vier) hicld hij altijd voor,
dat ze de dingen van twee kanten moesten bekijken, ‘praterig’, aldus zijn
dochter, ‘was hij helemaal niet, maar ook niet stug of stroef. Wat hij nodig
vond te zeggen, zei hij ~ dat mocst voldoende zijn.™

Gencraal Reynders gold als een beter krijgskundige — Winkelmans ver-

tAv. 2A.v. 3H.F. M. van Voorst tot Voorst, 16 febr. 1967. Generaal Winkel-
man overleed eind dececmber 1952, ruim twee jaar voor mij de opdracht verleend
werd, dit geschiedwerk teschrijven. Ik heb hem helaasnimmer persoonlijk ontmoct.
¢ A. E. Winkclman, 10 sept. 1968.
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