
GENERAAL WINKELMAN TREEDT OP

dienste was dat hij zichzelf niet overschatte en, waar nodig, op het kompas
van anderen wist te varen. Daarbij was hij bijzonder secuur en precies. Toen
hij, zoals wij al vermeldden, in '38 als adviseur aangetrokken werd bij
Philips (een zakenrnilieu waar men geneigd was, ietwat op beroepsofficieren
neer te zien), was er aanvankelijk menigeen die hem voor 'een klein burger-
mannetje' aanzag. Maar dat duurde niet lang! De gepensioneerde generaal
ging het gehele bedrijf door, overwoog hoe de evacuatie het best geregeld
kon worden en legde spoedig verstandige en reële plannen aan de directie
voor? Er ging, op een geheimzinnige manier, van deze bescheiden en een-
voudige man, die afkerig was van alle uiterlijk vertoon, groot gezag uit.
Niemand die hem kende, twijfelde aan zijn moed en standvastigheid. Aller-
minst bevreesd was hij om verantwoordelijkheid te dragen; hij besefte er de
uitgebreidheid, hij besefte er ook de grenzen van. Een harde werker was hij,
voor zijn kinderen, aldus weer zijn dochter, 'een bijzondere vader, wel streng,
maar toch ook erg hartelijk. Hij leefde in alles met ons mee. Toen een van
mijn broers Latijn leerde, ging hij gelijk met hem op werken: vader wilde
die taal ook leren." De adjunct-griffier van de Enquêteconunissie die na de
oorlog jaren lang naar de elkaar tegensprekende verklaringen van tientallen
vooraanstaanden had moeten luisteren en de gewoonte had, ook de mens te
wegen die tegenover de commissie zat, zag generaal Reynders als 'een
aardige maar geborneerde man, een typische bureau-oflicier'", van generaal
winkelman had hij voor zichzelf aangetekend: 'Sympathieke, krachtige
figuur. Geen intrigant.é 'Ik had het gevoel', vertelde hij ons later, 'dat ik best
onder hem wilde dienen, hetgeen ik onder Reynders ofDijxhoorn bepaald
niet wilde. Je dacht zo: Winkelman moet iemand zijn die een goede geest
in zijn omgeving kweekt."
Zonder bij een partij aangesloten te zijn, was de generaal van huis uit en

van harte de liberale beginselen toegedaan. In de eerste wereldoorlog had hij,
als zoveel officieren, grote bewondering gekoesterd voor Duitsland. Die
bewondering bekoelde, korte tijd nadat Hitler aan de macht gekomen was;
vooral de Jodenvervolging stuitte hem tegen de borst. Met vrouwen kinde-
ren eens op doorreis naar Zwitserland, had de familie in een Duits stadje
staan kijken voor de etalage van een schoenwinkel; toen was er een Nazi
aangekomen die hun toegebruld had dat men zich niet behoorde op te
houden bij 'dil jlldengeschöft' - het was een hele schok geweest."
Dat de koningin aan het oordeel van generaal Winkelman grote waarde

1 H. P. Linthorst Homan, 16 april 1958. 2 A. E. Winkelman, 10 sept. 1968.
3 G. Duisterwinkel. 14 april 1958. • A.v., 6 juni 1958. 5 A.v., 14 april 1958.
6 A. E. Winkelman, 10 sept. 1968.

244


