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hechtte, zalnog blijken; zij had hem verscheidene keren ontmoet en waar-
deerde hem. Voor nagenoeg alle ministers daarentegen was de generaal,
toen hij in zijn vier-en-zestigste levensjaar begin februari '40 als opperbevel-
hebber van land- en zeemacht opnieuw in actieve dienst trad, een vreemde.
Maar al na de eerste bespreking met hem was, aldus de Geer, 'de eenstemmige
mening: dat is een andere man'"; 'er kwam', bevestigde van Kleffens, 'een
geheel andere sfeer."

Het oordeel van de ministerraad over de nieuwe chef-staf van de landmacht
was niet minder gunstig." 'Rustig, krachtig, zeker niet dom', tekende de
adjunct-griffier van de Enquêtecommissie aan, die wij al eerder bedoelden+
- neen: dom zeker niet. Herman Franciscus Maria baron van Voorst tot
Voorst, tien jaar jonger dan Winkelman, was evenzeer pur sallg officier als
zijn oudere broer, de commandant Vall bet veldleger. Hij was intelligent en
snel Vall begrip. Winkelman en hij vulden elkaar op harmonische wijze aan:
de opperbevelhebber vond in de chef-staf van de landmacht een ideale
gesprekspartner wiens grote verdienste was, dat hij gecompliceerde situaties
snel doorzag. Wij hebben dallook de indruk dat de meeste van de operatieve
denkbeelden die aan generaal Winkelmans beleid ten grondslag gingen liggen,
van generaal-majoor van Voorst tot Voorst afkomstig waren. Zo was de
dubbele keuze die minister Dijxhoorn deed, een dubbel-gelukkige.

Na het vertrek van generaal Reynders was de sfeer waarin generaal Win-
kelman en generaal-majoor van Voorst tot Voorst in het Algemeen Hoofd-
kwartier met hun werkzaamheden begonnen, bepaald moeilijk. Dat duurde
maar kort. Generaal-majoor Carstens bleef twee weken lang zijn opvolger
inwerken" - na afloop van die periode had men de nieuwe opperbevelhebber
en zijn naaste medewerker voldoende op hun waarde leren schatten om hun
gezag, wellicht nog met een restje van wrevel en weemoed, maar toch
loyaal te aanvaarden. Trouwens, de tijd was er niet naar om ongeremd aan
persoonlijke gevoeligheden toe te geven: zelfs de grootste optimist moest
toegeven dat de kans bestond dat Duitsland ons zou aanvallen. De verwach-
ting van generaal Reynders dat zulks niet zou gebeuren, werd door zijn
opvolger, ook in dat opzicht een reëler man, geen moment gedeeld.

Gelijk reeds gezegd: de voornaamste vraag die generaal Winkelman zich
stelde, was, waar men in geval van een Duits offensief het best de hoofd-
weerstand voeren kon. De opstelling van het leger die hij aantrof beviel
hem niet: ze was te versnipperd. Met inbegrip Vall de grensbewaking in de
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