
GENERAAL WINKELMAN TREEDT OP

korps verliet de streek van de Peel-Raamstelling met grote vlotheid, met
diezelfde vlotheid keerde het er weer in terug, 'de gehouden oefening (had)',
aldus generaal-majoor van Voorst tot Voorst, 'een zeer gunstig beeld ....
gegeven van de manoeuvre-vaardigheid van dit korps en van zijn leiding."
Daardoor gesterkt, kon generaal Winkelman eind maart de commandant

van het veldleger de nodige operatieve aanwijzingen doen toekomen. Op
30 maart werden zij op schrift gesteld.ê Uiteraard moesten enkele ondercom-
mandanten ingelicht worden, welke beweging zij in geval van een Duits
offensief (èn als Belgen en Fransen de Peel-Raamstelling niet te hulp wilden
komen) met hun divisies uit te voeren kregen. In dat geheim moesten zo
weinig mogelijk militairen ingewijd worden: wat het lIlde legerkorps betrof,
beperkte generaal Winkelman de kennisgeving tot de commandant, de
chef van zijn staf, het hoofd van zijn sectie operaties en twee van diens
officieren. Ook de commandant van de Peeldivisie die het bevel zou krijgen
over alle onderdelen die voor de verdediging van de Peel-Raamstelling
zouden achterblijven, moest weten waar hij aan toe was. De commandant
van de brigade B die in het Land van Maas en Waal stond en die, de terug-
tocht van het IIIde legerkorps dekkend, zelf achter deWaal terug moest gaan,
werd niet ingelicht, evenmin de commandant van de Lichte Divisie: zij had-
den minder troepen onder hun bevelen, hun terugtocht was dus minder
gecompliceerd: een daartoe strekkend bevel kon op de eerste oorlogsdag
gegeven worden.

Toen dan de commandant van het Imle legerkorps en zijn chef-staf in
diep geheim vernamen wat na die eerste oorlogsdag vermoedelijk van hen
verwacht werd, was de mededeling die generaal Winkelman hun deed, 'ei-
genlijk verpletterend', aldus later de chef-staf, 'omdat wij ons hadden inge-
leefd in de gedachte dat wij de Peel-Raamstelling zouden verdedigen feitelijk
tot de laatste man, zonder teruggaan." De commandant van de Peeldivisie,
kolonel Schmidt, was zo ontdaan van hetgeen de generaal hem zei (het kwam
er op neer, dat hij zich met zijn zwakke troepen moest opofferen), dat hij in
zijn auto sprong, naar huis reed en zijn vrouw zei dat hij op staande voet
ontslag wilde vragen,

'ik heb eenlang gesprek met mijn vrouw gehad en zeer terecht werd mij van die
kant meegedeeld dat ik op het punt stond, generaal te worden (de minister had
gezegd: in november 1940), dat ik altijd zo impulsief was en dat ik niet de ver-
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