GEHEIM CONTACT MET FRANKRIJK

liet niet na, hicr onmiddellijk de aandacht op te vestigen in cen rondschrijven
dat, hoewel aan ambtelijke instanties gericht, spocdig aan dc buitenwereld
bekend werd. In dat rondschrijven bevestigde hij, dat hij op 23 maart
memoranda had laten opstellen voor de Nederlandse gezanten te Brussel,
Parijs en Londcn. ‘Zij waren echter besloten’, verklaarde hij,

‘in een gezegelde enveloppe, welke pas mocht worden geopend na ontvangst
van een mededeling van de minister van buitenlandse zaken dat Nederland in
oorlog was met Duitsland. Vé6r het tijdstip van openen van de verzegelde
enveloppe kon de gezant uiteraard niet aan de inhoud van het memorandum
gevolg geven! Noch door de Nederlandse gezanten, noch door vertegenwoordi-
gers van de opperbevelhebber zijn, véérdat Nederland door Duitsland werd
overvallen, besprckingen gevoerd met de Belgische, Fransc of Engelsc regeringen,
of met de generale staven dier rijken.”t

Deze, naar hun strekking zo stellige mededclingen van generaal Winkel-
man welke in de zomer van 1940 een politick geloofsartikel werden voor
miljoenen Nederlanders, zijn niet in overeenstemming gewecst met de feiten.
Ten aanzien van Belgi& bleck dat recds. Wat de generaal tot het afleggen van
die verklaring bewoog, kunnen wij wel vermoeden: had hij op de Duitse
aantijgingen dat ons land ‘de neutraliteit geschonden had’, er het zwijgen toe-
gedaan, dan zou hij de Duitse propaganda machtig gesteund en het Nederlands
moreel ondermijnd hebben. Hij had kunnen betogen dat besprekingen met
toekomstige bondgenoten dic gebaseerd waren op Duitse aggressic en dic
alleen in geval van die aggressie een nadeel voor Duitsland zouden betekenen,
zeker niet voetstoots als ‘schending van de ncutraliteit’ aangemerkt konden
worden, maar hij beseftc, naar wij aannemen, dat dit betoog door de Duit-
sers als een bevestiging van hun aantijging beschouwd, althans gebruikt zou
worden en dat het op vele Nederlanders, gevormd als zij waren (ook door de
regering!) in cen strikt formalistische interpretatie van het neutraliteitsbeleid,
weinig indruk zou maken, Hij was een Spiel begonnen: nu moest hij door-
spelen. Vandaar zijn ontkenning.

Niet anders minister van Klcffens. ‘No alliances, no military conventions, 1o
conversations with foreign general staffs conld be entered into by the Netherlands’,
schreef deze later in 1940,2 en: ‘The Netherlands had made no previous military
arrangements of any kind with France and Britain.”® Hier noemde hij Belgi& niet.

! Tekst van het rondschrijven, 2 juli 1940, in O en V, dl. I, p. 279. * E.N. van
Kleffens: Juggernaut over Holland. The Dutch foreign minister’s personal story of the
invasion of the Netherlands (1941), p. 5-6. Dit is de Amecrikaanse editie van het in
1940 in Engeland verschenen The rape of the Netherlands. 2 Av., p. 94.
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