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antwoord bleek, dat hij, Gamelin, geheel ten onrechte in de mening ver-
keerde, dat tot het terugtrekken van het IIIde legerkorps en van de Lichte
Divisie nog niet definitiefbesloten was; hij was, schreefhij generaal Georges
in die tweede brief, nog bezig, het Nederlandse opperbevel ervan te over-
tuigen dat men het gebied ten zuiden van de Maas niet moest prijsgeven.
In elk geval handhaafde hij de aan het zevende leger verstrekte opdracht,
'car il me paraft impossible pour nous', aldus Gamelin, 'J'abandonnet systematique-
ment la Hollande à I'Allemagl1e. Nous devons faire eHort pour donner, tout au
mains, la main aux Hellandais et tacher d' avoir avec eux une communication
terrestre'? Generaal Georges was daarentegen op 2 mei (het blijkt uit een
brief van zijn hand van die datumê) van generaal winkelmans definitief
besluit op de hoogte - maar niet hij, doch generaal Gamelin had de opdracht
voor het zevende leger opgesteld en gehandhaafd. De solidariteit met
Nederland die uit die handhaving sprak, viel als zodanig te waarderen, maar
zij betekende in de gegeven omstandigheden dat de kans groot was, dat het
betrokken leger zijn ondergang tegemoet zou gaan.

*

De geheime contacten met Engeland hebben een aanzienlijk beperkter
karakter gedragen dan die met België en Frankrijk. Zij vielen alle op de sector,
niet van het leger maar van de marine. Voorzover die twee onderdelen van de
Nederlandse krijgsmacht (die elk een eigen, kleine luchtmacht hadden) zich
rekenschap gaven van de problemen die bij een Duitse aanval zouden rijzen,
leefde de legerleiding als het ware met het gezicht naar Frankrijk, de marine-
leiding met het gezicht naar Engeland. Te land zou immers Frankrijk, ter
zee Engeland de sterkste bondgenoot zijn. Dat verschil in benadering werd
niet overkoepeld door een goed coördinerende staf De opperbevelhebber
van land- en zeemacht was, door loopbaan en opvatting, in feite veel meer
opperbevelhebber van het leger dan van de marine. Over het deel van de
marine dat niet bij de verdediging te land ingeschakeld was, had hij trouwens
niets te zeggen: dat was ondergeschikt aan de bevelhebber der zeestrijd-
krachten - een functie die (evenals die van opperbevelhebber van land- en
zeemacht) bij de algemene mobilisatie in het leven geroepen was en die
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