
GENERAAL WINKELMAN TREEDT OP

De admiraal had het al vóór de oorlog als hoogst waarschijnlijk gezien dat
wij, in de oorlog betrokken rakend, Engeland als bondgenoot zouden
hebben! en de Royal Navy genoot ook in Nederlandse marinekringen een
uitstekende naam. Zij had bovendien in Den Haag in de persoon van de
Britse marine-attaché, Rear Admiral (schout-bij-nacht) Gerald Dickens,' een
even bekwaam als actief vertegenwoordiger die er keer op keer op aandrong
(veel hardnekkiger, schijnt het, dan de Franse militaire attaché zulks deed)
dat Nederland tijdig de nodige afspraken zou maken met zijn vermoedelijke
toekomstige bondgenoten. In Londen gebeurde hetzelfde. Daar liet de
Director of Naval Intelligence al begin oktober '39 jegens de Nederlandse
marine-attaché, luitenant-ter-zee eerste klasse A. de Booy, doorschemeren
dat Engeland graag stafbesprekingen zou voeren 2 - Den Haag ging er niet op
in. Schout-bij-nacht Dickens kwam er eind maart '40 weer op terug bij het
hoofd van de marine-inlichtingendienst in Den Haag, luitenant-ter-zee
eerste klasse C. Moolenburgh. Hij vroeg, aldus diens aantekening,

'of wij geen regeling kunnen treffen voor eventuele Britse hulpverlening, ten-
einde deze efficiënt te kunnen maken. Zeggen hem, dat wij daar niet aan denken
vóórdat de aanval een feit is geworden ... Wijzen hem er op, dat wij heel blij
zijn geen afspraken te hebben zolang het bij dreiging blijft, gezien de ervaring
van november j.l.' '-

de lezer herinnere zich, dat de Engelse regering op zaterdag 4 november een
Duits offensief voorspeld had voor zondag de rzde, en dat het loos alarm
gebleken was.

Het afwerend standpunt, door het hoofd van de marine-inlichtingendienst
onder woorden gebracht, werd, wat de brede lijnen van het marinebeleid
betrof, niet gewijzigd; de evacuatie van Nederlandse marine-eenheden naar
Engelse havens werd dan ook niet grondig voorbereid, hoewel daar van
Engelse kant herhaaldelijk op aangedrongen werd; ook zeiden de Engelsen
dat zij bereid waren, grote aantallen Nederlandse vluchtelingen op te nemen,
maar luitenant-ter-zee Moolenburgh antwoordde in januari '40 (een week
na het tweede alarm),

'dat een evacuatie van Nederland niet in het voornemen ligt, dat natuurlijk een
aantal mensen zullen pogen de Noordzee over te steken, doch dat daar geen vaste
getallen voor te geven zijn noch enige organisatie voor is ontworpen."

1 Getuige]. Th. Furstner, Enq., dl. II c, p. 204. 2 A. de Booy: 'Herinneringen van
de marine-attaché te Londcn Ijuni 1936-juni 1940)', Mededelingen lIall de marinestaf,
1952, no. 2, p. 32. 3 C. Moolenburgh: 'Dagnantckeningcn I939-I940', 23 maart
1940. 4 A.v., 22 jan. 1940.
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