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welke een Noors oud-minister van defensie, Vielkun Quisling, sinds '33
leider van een miniem-kleine Noorse nationaal-socialistische partij, Nasjonal
Sam ling, in Duitsland kwam voeren. Raeder kwam met deze Quisling
in contact via Alfred Rosenberg, hoofd van het Aussenpolitische Amt der
NSDAP - een partijbureau dus, dat allerlei verbindingen onderhield met
nationaal-socialistisch gezinden buiten Duitsland en dat geleid werd door een
man die zich als een aanzienlijk capabeler minister van buitenlandse zaken be-
schouwde dan Joachim von Ribbentrop, de werkelijke bekleder van die
hoge functie.

Rosenberg (hij kende Quisling al een jaar of zes) had zich in december' 39
laten winnen voor een plan dat de eerzuchtige Quisling hem ontvouwd had.
De Noor wilde in Oslo op zekere dag alle belangrijke regeringsgebouwen
met een aantal aanhangers en Duitse supporters bezetten, zichzelf tot minis-
ter-president uitroepen en dan, zoals Seyss-Inquart in maart '38 aan de
vooravond van de Oostenrijkse Anschluss in Wenen gedaan had, Duitsland
te hulp roepen; lag op dat moment een Duits eskader voor de Oslofjord.
dan had, zo meende hij, die staatsgreep grote kans van slagen. Dat eskader
kon alleen via admiraal Raeder ter beschikking gesteld worden; deze werd
dus in de arm genomen en was als uitvloeisel daarvan aanwezig, toen Quis-
ling op 13 december zijn plan aan Hitler zelfkon voorleggen. Hitler toonde
zich bereid, dieper op de zaak in te gaan, zegde Quisling in beginsel zijn
steun toe, liet hem geld geven voor zijn propaganda - en hield hem alsook
Rosenberg verder buiten alle plannen: de geheimen van een zo gecompli-
ceerde en kwetsbare operatie als de bezetting van Noorwegen (de Britse
, slagvloot was immers verre de meerdere van de Duitse) konden niet aan
niet-militairen, laat staan aan buitenlanders toevertrouwd worden. wel
werden aan Quisling op 4 april, toen de Duitse schepen voor Narvik al
onderweg waren, in Kopenhagen door het hoofd van de spionage-afdeling
van de Abwehr nog vragen gesteld over details van het Noorse verdedigings-
stelsel, maar dag en uur van de Duitse overval werden hem niet meegedeeld;
hij kon, naar Oslo teruggekeerd, hoogstens vermoeden dat deze op komst
was.
Begin januari had Hitler door het Oberkommando der Welinnacht de eerste

plannen laten ontwerpen voor de militaire bezetting van Noorwegen die de
code-aanduiding Weserubung kreeg. Eind januari ging hij op spoed aandring-
en en toen enkele weken later, in de nacht van 16 op 17 februari, een Britse
torpedobootjager, de 'Cossack', de Noorse territoriale wateren binnendrong
om Britse krijgsgevangenen te bevrijden die zich aan boord van het Duitse
vrachtschip 'Aftil/ark' bevonden, zag hij dat als bewijs, dat Engeland en
Frankrijk, kwam hun dat van pas, geen seconde zouden aarzelen om Noor-


