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ons land terstond te bezetten. T~en de marine-attaché te Londen op zondag
7 april over de mogelijke invasie van Denemarken ell Noorwegen ingelicht
werd", werd daar uitdrukkelijk bij gezegd, dat hij het bericht niet aan de
Engelsen mocht doorgeven.ê Zonder dat de minister van buitenlandse zaken
hier iets van wist, was het intussen toch doorgegeven: in Den Haag, door
GS III, aan de Engelse militaire attaché.ê Aan Sas' waarschuwing met betrek-
king tot ons eigen land werd door de leiding van GS III overigens geen
speciale betekenis toegekend: die waarschuwing had een voorwaardelijk
karakter gedragen en ze stemde niet overeen met het algemene beeld dat de
inlichtingendienst op dat moment bezat van de concentraties van Duitse
troepen aan de grens en van hun bewegingen; er werd dan ook tussen 4 en
9 april geen enkele voorzorgsmaatregel genomen. Trouwens, ook bij het
Nederlands gezantschap te Berlijn had men de alarmerende berichten van de
militaire attaché weer met een korreltje zout genomen, 'zelfs op dinsdag-
ochtend' (9 april), aldus de gezantschapssecretaris,

'zei iedereen nog, en hebben ook wij gezegd: nu is verder de authenticiteit van
de bron van Sashopeloos, want er was verder niets gebeurd. Maar vijf minuten
later kwam het bericht over de radio, dat de inval inderdaad had plaats gevonden,
precies zoals hij voorspeld had."

*

Wat de Engelse militaire attaché in Den Haag met het bericht uit Berlijn, dat
GS III hem overbracht, gedaan heeft, weten wij niet. In algemene zin wàs
Londen al gewaarschuwd: de Duitse eoncentraties van schepen en troepen
in de Oostzee en bij Bremen en Hamburg waren niet onopgemerkt gebleven.
Zij waren de Engelsen ook hoogst welkom. Waarom?
Begin februari had de Engels-Franse opperste oorlogsraad besloten om,

onder het mom Finland te hulp te komen, Geallieerde troepen te landen in
midden- en noord-Noorwegen en met die troepen ook de Zweedse ijzer-
ertsmijnen te bezetten." Finland moest daartoe om hulp roepen en Noor-
wegen en Zweden dienden de nodige medewerking te verlenen. Alle drie
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