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spoedig dreigend Duits offensief."Op die dreiging wijzend, had de Britse
gezant in Den Haag nog vóór de démarche in Brussel een beroep gedaan op
minister van Kleffens opdat Nederland de hulp der Geallieerden zou in-
roepen. 'II lui a été répondu", tekende generaal van Overstraeten aan, 'que
les Pays-Bas s'en tenaient à leur politique de neutralité et se rejusaient à tout appèl
prévelltif'2

De 'Vijfde Colonne'

Misschienwas het vooral Quislings radio-proclamatie geweest die eerst aande
Noren, maar daarna aan de burgers van tal van andere staten de overtuiging
schonk dat de grondslag voor het onbegrijpelijk-snelle succesdat de Duitsers
op dinsdag 9 april geboekt hadden, gelegd was door in Denemarken en
Noorwegen wroetende geheime agenten: Duitsers en dan daarnaast Denen
en Noren die zich met het Derde Rijk verbonden hadden. Men repte van
valse orders, van doorgesneden verbindingskabeIs, van saboterende Noorse
officieren, van Duitse soldaten en Duitse wapens die tevoren het land
binnengesmokkeld waren, van Duitse vissers, handelsreizigers, toeristen,
pleegkinderen die druk als spionnen gefungeerd hadden - kortom: de
bliksemsnelle verovering van twee landenleek in de eerste plaats gevolg van
het sinister optreden van een 'Vijfde Colonne' ; die term was, wij beschreven
dat in ons vorig deel, herfst '36 tijdens de Spaanse burgeroorlog geboren.
Dat aan het welslagen van de Duitse operaties heel andere factoren ten

grondslag lagen: een gedurfde opzet, uitnemende planning en grote door-
tastendheid bij de uitvoering, besefte men niet of wilde men niet beseffen:
de conceptie van de 'Vijfde Colonne' bood een veel simpeler verklaring,
leek bij voorbaat bevestigd door het optreden van een Seyss-Inquart in
Oostenrijk en een Henlein in het Sudetengebied - en voor het overige zorg-
den de verslagen van journalisten die, zelfslachtoffersvan deVijfde-Colonne-
geruchten, geheel te goeder trouw weergaven wat zij in Denemarken, maar
vooral in Noorwegen opgemerkt of van anderen vernomen hadden. 'Noor-
wegen overrompeld, niet door militaire macht, maar door verraad', stond
op 16 april met grote koppen in De Telegraaf te lezen; het blad citeerde
(vele andere Nederlandse bladen deden hetzelfde) een reportage welke die
ochtend in een groot deel van de wereldpers verscheen en die geschreven

1 J. Vanwelkenhuyzen: 'Deuxièine période', p. 60-64. 2 R. van Overstraeten:
Albert I-Léopold III, p. 548.
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