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Of zich inderdaad op de avond van de r jde vreemde schepen ter hoogte
van Den Helder bevonden dan wel of de kustwacht in de schemering een
school robben voor Duitse schepen gehouden had, zij in het midden gelaten.
Vast staat, dat de militaire leiding korte tijd beducht was voor een Duitse
landing op de kust.! De bui dreef over. Generaal Winkelman was nuchter
genoeg om daar geen geruststelling uit te putten. Op 10 april was uit Berlijn
in Den Haag de nieuwe Japansemarine-attaché gearriveerd, kapitein-ter-zee
Tadashi Maeda, en deze had zich gehaast om aan het hoofd van de marine-
inlichtingendienst (Maeda's voorganger, Tonaki, had veelmet deze gezeild)
te berichten dat Nederland in elk geval door Duitsland aangevallenzou wor-
den; toen dat hoofd die informatie aan generaalWinkelman overbracht, zei
de generaal dat hij er persoonlijk op rekende, 'dat het vroeg aflaat mis zou
gaan.'2
Hoe 1Welke vormen zou dat gevreesdeDuitse offensief aannemen 1Welke

listen en lagen moest Nederland van Hitler verwachten 1

De berichten uit Denemarken en Noorwegen hadden niet alleen bij de
publieke opinie, maar ook bij vele ministers en bij de militaire leiding de
nerveuze verwachting gewekt dat hier te lande, als in Denemarken en Noor-
wegen, een 'Vijfde Colonne' beslissend zou ingrijpen. Die verwachting
knoopte aan bij een al bestaande bezorgdheid. De gehele winter door, maar
met name in januari, daarna weer in februari en maart, was, vooral in het
centrum des lands, des avonds, soms ook des nachts opwinding ontstaan
doordat men meende, lichtsignalen waar te nemen; telkenmale werd de
politie of werden militairen op nader onderzoek uitgezonden: nooit wisten
zij de bron van die lichtsignalen te vinden. Tenslotte werden in het gebied
van het veldleger grootscheepse patrouilletochten georganiseerd. De nachte--
lijke waarnemingen werden in kaart gebracht. Geruchten gingen de ronde
doen dat, na het invallen van de duisternis, geheimzinnige auto's door het
land reden, soms ook dat even geheimzinnige vliegtuigen 'met lichtende

1 In het 'Rapport van de generale staf inzake de opstelling van de Nederlandse
troepen in de periode 1939-1940' (1947) lezen wij: 'Dat Nederland zijnneutraliteit
wilde handhaven, dus ook door optreden tegen een eventuele Engelse aggressie of
inval, moge o.m. blijken uit het feit dat het gehele Iste legerkorps direct werd ge-
alarmeerd en zijn voorbereide gevechtsopstellingen aan de kust innam, toen in de
nacht van 21 op 22 maart 1940 verdachte Engelse vlootonderdelen op de Noordzee
waren gesignaleerd.' (Enq., dl. II b, p. 35). Wij hebben die alarmering in de nacht
van zr op 22 maart nergens teruggevonden en dat men op de avond van 13 april de
nadering van een Duits, niet van een Engels convooi duchtte, staat vast (H. F. M.
van Voorst tot Voorst, 16 febr. 1967). 2 c. Moolenburgh, 14 mei 1958.


