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voerder Evert van Dijk had een week moeten wachten voor hij er verlof toe
kreeg. Toen hij na terugkomst de pers te woord stond, beperkte hij zich, wat
zijn waarnemingen in en bij Oslo betrof, tot algemeenheden, zij het dat hij
zich 'ten volle rekenschap (had gegeven), zo zei hij ons, wat een land te
wachten staat, dat zich niet voldoende op zijn verdediging voorbereid heeft' -
aldus de Nieuwe Rotterdamse Couraru+ In een rapport aan de regering en aan
de militaire autoriteiten werd gezagvoerder van Dijk aanzienlijk nauwkeuri-
ger. Hij had, berichtte hij, waargenomen dat de Duitse stoottroepen met
normale verkeersmachines vervoerd werden; op hetkleine vliegveld Fornebu
bij Oslo waren ze met vier of vijf toestellen tegelijk geland ('Op Schiphol
zouden', merkte hij op, 'plus-minus twintig toestellen per halve minuut kun-
nen landen'); en de Oslo'se vertegenwoordiger van de Lufthansa, een Duitse
burger, had aan de Duitse officieren, nauwelijks waren ze uit hun toestellen
gestapt, kaarten en opdrachten uitgereikt- en was 'aan het hoofd der Duitse
troepen' naar Oslo gemarcheerd": was dat niet een aanwijzing dat vrijwel
geen Duitser die in het buitenland woonde, volledig te vertrouwen was 1

In Den Haag had men bij Justitie diezelfde conclusie al getrokken.
Op 15 april, daags voor Evert van Dijk met zijn sinistere waarnemingen

arriveerde, had een burger in Voorburg op straat een grote Duitse dienst-
enveloppe gevonden, geadresseerd aan zekere H. Cohrs, per adres Auslands-
Organisation der NSDAP in Berlijn. De enveloppe was naar het Haagse
hoofdbureau van politie gebracht. Veertien pagina's aan stukken kwamen er
uit te voorschijn, een daarvan met het briefhoofd van de Duitse legatie, twee
ondertekend door diezelfde dr. O. Butting die, zoals wij in ons vorig deel
vermeldden, in '37 als attaché aan het Duitse gezantschap toegevoegd was,
belast met de supervisie over de Reichsdeutsclic Gemeinschaft, de gecamoufleerde
voortzetting van de AO (de Auslands-Grganisation der NSDAP) hier te lande.
Tientallen spionageberichten, op die veertien vellen aangetekend, lagen nu
bij de hoofdcommissaris op tafel; ze waren van diverse genummerde agenten
afkomstig. De nummers liepen tot 17. No. 3 had zijn waarnemingen in
Amersfoort en omgeving verricht. Onmiddellijk werd daar de plaatselijke
leider van de Reichsdeutsche Gemeinschajt, een Duitse reserve-officier, gearres-
teerd en verhoord; de man viel door de mand en bekende, door Butting

1 Nieuwe Rotterd. Crt., 17 april 1940. 2 Deze had daar op 8 aprilopdracht toe
gekregen via een stafofficier van generaal VOll Falkenhorst die op 7 april in civiel
naar Oslo gevlogen was (1. de Jong: De Duitse Vijfde Colonne in de tweede wereld-
oorlog, p. 224). 3 Rondschrijven, 22 april 1940, van de commandant luchtverde-
diging, (Sectie krijgsgeschiedenis) V. E. Nierstrasz: De strijd 0/11 Rotterdam, mei 1940
(1952), p. 238-39·


