
VERDINASO, NATIONAAL FRONT

niet doorgegaan." Met 'Zwart Front', zoals het reilde en zeilde, was Meyer
intussen niet langer tevreden. Eind' 39 ging hij een oproep verspreiden waar-
in hij op de vorming van een geheel nieuwe, uiteraard door hem persoonlijk
geleide organisatie aandrong: 'Nationaal Front'. 'Wij wensen', zo heette het
in die oproep, 'de nationale opstanding van ons volk: onder Oranje' - en
daarop volgde dan een program dat repte van de aansluiting van Vlaanderen
bij Nederland, van 'een sterk staatsgezag met ruime rechten voor de Kroon
en de door de Kroon te benoemen minister-president', van beperking van de
vrijheid van drukpers en van vergadering, van de oprichting van een
'Nationale Raad van Corporaties', 'de Joden zullen gastrecht hebben."
Enkele maanden lang zette Meyer dit program op besloten bijeenkomsten

uiteen, maar op 20 april' 40 vond dan in Den Haag de openbare vergadering
plaats ter oprichting van Nationaal Front. Dat front, zo betoogde hij,
vormde voor ons land ('de parlementaire demoeratie is uitgeleefd') de enige
hoop op herstel, en op herstel niet alleen: op een unieke plaats op aarde.
Een 'wereldomvattend Rijk der Verenigde Nederlanden' zou gesticht
worden.

'Is het een belachelijke fantasie, het drogbeeld van een verhitte verbeelding?
Neen, en nogmaals neen! Het is de meest nuchtere werkelijkheidszin. Hebben
wij niet een rijk van tachtig miljoen inwoners? ... Nederland heeft de moge-
lijkheid om. zich op te werken tot een mogendheid van de eerste grootte ...
Wij willen slechts de plannen in gereedheid brengen, het volk nauwer samen
bundelen, opdat er straks geen luchtledig zal zijn, maar wij aan Hare Majesteit,
onze Koningin, die wij eerbiedigen en gehoorzamen, onze plannen voor een
nieuwe staat en maatschappij kunnen voorleggen."

Veel indruk maakten die autoritair-getinte, chauvinistische snorkerijen niet.
'Nationaal Front' was weinig meer dan een voortzetting van 'Zwart Front',
uitgebreid met een aantal figuren die de NSB vaarwel gezegd hadden, met
de Rotterdamse oud-communist G. van Burink, met de onvermijdelijke
'dr.' Alfred A. Haighton - en naast anderen treffen wij ook Zwertbroek
weer aan, ditmaal in gezelschap Vall een oud-voorzitter van het NVV,
R. Stenhuis ; kortom: een vreemd allegaartje van meest uitgerangeerde
opposanten, waarbij zich intussen ook, aldus een verslag, 'verschillende
bekende figuren uit de zakenwereld en uit de industrie' (niet nader genoemd)
gevoegd hadden: hun subsidies hadden 'leider Arnold Meyer' in staat gesteld,
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