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een stadium in de ontwikkeling dat Mussert in zijn betoog gemakshalve
oversloeg. Hij was al een stadium verder:

‘Als Nederlands nationaal-socialist heb ik de onwankelbare overtuiging dat
de nationaal-socialistische Duitse staatsleiding onder alle omstandigheden’ -

(lees: ook na een bezetting van Nederland)

‘meer begrip zal tonen voor de Europese noodzakelijkheid van een onafhanke-
lijke Groot-Nederlandse staat dan de democratische heren in Londen en Parijs,
die diep moeten bukken voor het internationale Jodendom en het internationale
grootkapitaal, twee machten die de natuurlijke vijanden van onafhankelijke,
volkse staten zijn.’*

In dit gehele betoog was Nederlands nederlaag al verdisconteerd — een
nederlaag waar Mussert trouwens zonder schroom, maar eerder met verlangen
naar uitkeek: hoe zou hij zonder dc voorafgaande vernietiging van de gehate
‘demo-liberale’ staat ooit de macht in handen krijgen : De mentaliteit welke
door zulk een artikel aangewakkerd werd, was de mentaliteit der overtuigde
collaboratie.

Niet alle vooraanstaanden in de beweging dachten hier hetzelfde over.

Mr. A. ]. van Vessem, een van de twee leden die de NSB in de Eerste
Kamer vertegenwoordigden, verdedigde tijdens het begrotingsdebat over
buitenlandse zaken dat wij eerder behandelden, het neutraliteitsstandpunt
(‘persoonlijke sympathiegn voor vreemde volken zijn’, zei hij, ‘vaak op
illusies gebouwd’) met een duidelijkheid die allerminst geveinsd leek,? en
mr. M. M. Rost van Tonningen reisde, vermoedelijk in begin maart 40,
naar Berlijn omer bij de Reichsfiihrer-SS, Heinrich Himmler, op aante dringen,
dat Duitsland Nederland niet zou binnenvallen: zulk een inval zou, vreesde
hij, de kansen voor een Groot-Germaans nationaal-socialisme in Nederland
bederven. Rost wilde bovendien voorkomen, dat gemobiliscerde NSB’ers
gewapenderhand zouden moeten optreden tegen hun Duitse geestverwan-
ten. Van Himmler kreeg hij evenwel slechts een glimp te zien. ‘Um Gottes-
willen, wie kommt ihr hierher! Man darf euch nicht so schwer belasten!’ riep

1 Volk en Vaderland, 19 jan. 1940. % P.J. Oud: Het jongste verleden. Parlementaire
geschiedenis van Nederland, 1918-1940, dl. VI (1951), p. 220-21. ¥ Rost van Ton-
ningen zei tijdens dit bezoek ook, dat hij (hij had zich in september 38 ook al als
Duits vrijwilliger aangemeld) persoonlijk graag aan Duitse kant zou meevechten,
‘unter der einzigen Bedingung, dass ich nicht gegen mein eigenes Volk eingesetzt wiirde.’
(Brief, 19 febr. 1941, van M. M. Rost van Tonningen aan H. Himmler, RvT, dl. I, p.
582).
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