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besprekingen met Duitse functionarissen, alle drie de keren officieren of
medewerkers van de Abwehr. Het was een functie van de Alnuehr, contact te
zoeken met ontevreden elementen in de legers van staten waarmee Duitsland
mogelijk in oorlog kon geraken. Vooralonder de Vlaamse dienstplichtigen
in het Belgische leger werd die ondermijnende arbeid met veel ijver be-
dreven. Kennelijk dacht de Abwehr dat de NSB in dat opzicht mogelijkheden
bood met betrekking tot Nederland.
De eerste bespreking, die vermoedelijk in de tweede helft van december

'39 plaats vond, droeg, schijnt het, van Duitse kant een voorzichtig-oriën-
terend karakter. De twee Duitsers (dr. W. Bodens, een in volkskunde ge-
interesseerde Rijnlander die van '35 af herhaaldelijk in ons land geweest en
per loktober '39 bij de Abwehr in dienst getreden was;' en een zekere Neu-
meister, oud-ambtenaar van de Duitse buitenlandse dienst) die Mussert toen
in Den Haag ten huize van zijn gemachtigde voor Indische zaken, A. W. J.
Harloff, opzochten, waren in gezelschap van Julius Herdtmann (wij komen
op hem nog terug), leider van de organisatie van, in Duitsland wonende
NSB'ers welke sinds de voorzomer van 1939 formeelniets meer met de NSB
te maken had. Neumeister wees er Mussert op, dat hij dezeHerdtmann nogal
eens had kunnen helpen. Of dat op Mussert veel indruk maakte, weten wij
niet; wèl, dat de leider der NSB zich jegens Bodens en Neumeister bitter
beklaagde over de bestrijding die hij in Duitsland van de kant van de twee
Nederlandse NSNAp'en (de groep-Kruyt en de groep-van Rappard) ont-
vangen had. 'Hij zei' (wij citeren Herdtrnanns na-oorlogse verklaring)

'dat hij met de NSB nogalmoeilijkheden met de Duitse partij had en hij dacht
dat dit kwam omdat hij niet zo fel anti-joods was en niet zo erg tegen de Vrij-
metselarij. Neumeister zei, dat men in Duitsland dacht, dat Mussert nogal pro-
Engels was. Mussert zei, dat hij Nederlauder was en zeker niet tegen Duitsland,
ja zelfs der-rtschfrermdlich. Neumeister vroeg Mussert wat hij van de toekomst
dacht en Mussert antwoordde, dat hij hoopte dat een oorlog in het westen ver-
meden kon worden, doch dat hij wel vreesde dat het ervan zou komen, .... dat
hij met zijn volle sympathie aan de zijde van Duitsland zou staan en dat hij
daarom hoopte, dat Duitsland een eventuele oorlog zou winnen.P

Voor het tweede gesprek (begin '40, de datum is niet bekend) kwam
Neumeister geheel alleen uit Duitsland. Het vond weer ten huize van Harloff
plaats. Nu legde de Abwehr-man zijn kaarten op tafel. 'De heer Neumeister'
(wij halen een uit november' 40 daterende brief van Mussert aan)

1 Gegevens in zijn persoonsdossierbij het Rijkscommissariaat. 2 PRA-Utrecht,
proces-verbaal van verhoren van J. Herdtmann (afgesloten op 18 dec. 1947),
Doc 1-673, map a-I.
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