
DE COMMUNISTEN

uitte zich meer in woorden dan in daden. In Frankrijk hadden de verhou-
dingen zich echter toegespitst: daar was de communistische partij eind
september '39 verboden: haar belangrijkste leider, secretaris-generaal
Maurice Thorez, had begin oktober zijn plaats in het leger verlaten en was
naar België gevlucht (eind november werd hij als deserteur veroordeeld);
een groot deel van de partij was in de illegaliteit ondergedoken en wakkerde
van daartut het defaitisme aan; ook deden zich in de oorlogsindustrie enkele
gevallen van door communisten bedreven sabotage voor. In maart '40
zaten in heel Frankrijk ca. vier-en-dertighonderd communistische functio-
narissen gevangen.ê Dat alles deed bij de Nederlandse autoriteiten soms de
vraag rijzen hoe ver de Nederlandse communisten zouden gaan.
Deze communisten waren in den lande niet de enigen die tegen de lands-

verdediging ageerden. Persoonlijke deelneming aan alles wat met oorlog of
oorlogsvoorbereiding te maken had, was begin september' 39 afgewezen door
de Christelijk-Democratische Unie, door enkele radicaal-pacifistische groe-
peringen, door de beweging 'Kerk en Vrede', en door anarchistische en
syndicalistische groepjes ('Kan', zo vroeg een van hun organen, 'het land
dat bezet wordt, er erger aan toe zijn dan het land dat mobiliseert of oorlog
voert ?'2) - maar van deze richtingen was geen militante actie te verwachten.
Ten aanzien van de communisten daarentegen kon de zaak anders komen te
liggen. Zij hadden een veel actiever en strijdvaardiger kader en, vooral, zij
waren deel van een internationale beweging, zij hadden de ruggesteun van
een grote mogendheid: de Sowjet-Unie.

Er bestond sinds het einde van de jaren '20 binnen de Communistische
Internationale een 'Afdeling voor Internationale Verbindingen' (in het
Russisch afgekort als: de OMS), die zorg droeg voor het geheime radio-
contact tussen de Komintern en de leiding van de communistische partijen
in landen buiten de Sowjet-Unie, voor het heen-en-weer gaan van koeriers,
voor de smokkelarij van propagandamateriaal, van geld, soms ook van
wapenen. Deze OMS had sinds '33 een eigen spionageschool bij Moskou
waar als regel ca. tachtig mannelijke en vrouwelijke marconisten in oplei-
ding waren,"
Wat Europa betrof, bezat de OMS tot aan Hiders Machtuhemahnte haar

voornaamste centrum buiten de Sowjet-Unie in Berlijn. Het werd naar Am-
sterdam overgeplaatst waar uiteraard kamers gevonden moesten worden voor
het opstellen van de zend-apparatuur alsmede voor het coderen en decoderen
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