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van berichten. Daarbij ontvingen de Berlijnse functionarissen van de OMS
alle noodzakelijke medewerking van een Nederlands communist, de in I90I

geboren Daniël Goulooze die zich in '25 bij de CPH aangesloten had, in '26
een eerste reis naar de Sowjet-Unie gemaakt had en in '29 hoofd geworden
was van de partij-uitgeverij die een jaar of vijf later de naam 'Pegasus'
aannam. Voor de buitenwereld bleef Goulooze een eerzaam uitgever en hij
besteedde aan die uitgeverij ook de nodige tijd, maar van' 35 af ging hij,
met toestemming van de leiding der tot CPN herdoopte CPH, in hoofdzaak
voor de Komintern werken en van '37 af kreeg hij een politiek nog veel
belangrijker functie. Men had in Moskou zijn organisatorische kwaliteiten,
zijn vindingrijkheid en zijn koelbloedigheid op waarde leren schatten: in
laatstgenoemd jaar kreeg Goulooze opdracht, ten behoeve van de OMS in
Amsterdam een geheel nieuwe centrale op te bouwen. Twee zenders stelde
hij tenslotte in bedrijf en 'langs deze weg', aldus zijn biograaf, 'wisselden de
Komintern en de CPN berichten uit; de CPN zond rapporten over haar
activiteit en de Komintern gaf instructies en aanwijzingen.'!

Die Amsterdamse verbindingscentrale kreeg in de herfst van '39 speciale
betekenis toen, als uitvloeisel van de vervolging der communisten in Frank-
rijk, alle verbindingen die van Parijs uit met de OMS onderhouden waren,
afbraken: nadien kon de leiding van de Komintern alleen via Goulooze
contact onderhouden met de communisten in West-Europa.ê Wij weten van
de 'instructies en aanwijzingen' die uit Moskou kwamen, in detail niets af.
Wel weten wij, dat Goulooze's apparaat uitstekend functioneerde. Hij was
het ook die er op 9 mei, een dag voor het Duitse offensief in West-Europa
ingezet werd, in slaagde, de Franse communistenleider Thorez en de Italiaanse,
Palmiro Togliatti, die beiden in België ondergedoken waren, met valse
papieren uit Brussel via Duitsland naar Moskou te doen ontsnappen."

Maar de Russen hadden in ons land nog meer pijlen op hun boog.
In '38 was een kolonel van de Russische militaire inlichtingendienst die

onder verschillende schuilnamen in België leefde, in Nederland begonnen
met de opbouw van een aparte inlichtingengroep die twee leiders kreeg: de
Arnhemse communist Anton Winterink ('Tino') en een zekere 'Velo' die
vaak opdrachten voor Goulooze uitgevoerd had maar in '39 geheel voor het
nieuwe werk vrijgemaakt werd." Op de activiteit tijdens de bezetting van
deze groep van 'Tino' en 'velo' komen wij in een later deel terug.

Met een andere vorm van Russisch geheim werk was het in ons land even-
wel misgegaan.
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