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Nederlandse en Belgische en vermoedelijk ook enkele Duitse communisten
door de Duitsers gearresteerd werden. Zulks kostte minstens zeven Neder-
landers het leven. Hij werd deswege na de oorlog tot twintig jaar gevangenis-
straf veroordeeld.'

Onder de overige achttien personen bevonden zich twee die wij in het
verband van de uniformsmokkel alnoemden: Lalieu en van Olst. Zij werden
nu samen met twee anderen opgepakt die men er van verdacht, mede bij die
zaak betrokken te zijn geweest; het bewijs in de gehele affaire was, zo bekende
procureur-generaal van Thielna de oorlog, 'uitermate zwak en wij hebben
die gelegenheid toen aangegrepen om de hoofdpersonen van die uniform-
zaak meteen op de lijst te zetten." Ook hier was de zorgvuldigheid die men
beweerde te betrachten, ver te zoeken.

Nu resten er veertien.
Van die veertien" waren zes lid van de NSNAP-Kruyt of de NSNAP-van

Rappard. Wij nemen aan (alle stukken zijn verloren gegaan), dat zij allen
verdacht werden van spionage ten gunste van Duitsland of dat van hen uit-
latingen bekend waren die in de richting van bereidheid tot spionage wezen;
hetzelfde geldt voor twee anderen van wie niet bekend is of zij ooit tot een
nationaal-socialistische groepering behoordhebben. Blijven over vijfNSB' ers
en één ex-lid van de NSB, die laatste ook al verdacht van spionage. Diezelfde
verdenking was ten aanzien van drie van de vijf NSB' ers gerezen, onder hen
de districtsleider in Rotterdam, W. N. A. Kröller, en een oud-hoofdinspec-
teur van politie uit Enschede, H. A. van Hilten. De twee nog overblijvende
NSB' ers werden om geheel andere redenen gearresteerd: de negen-en-twin-
tigjarige J. H. Feldmeyer omdat men van hem die sinds de herfst van '39 als
leider van de Z.g. Mussertgarde optrad (een op de SS gelijkende formatie die
sterk door Rost van Tonningen geprotegeerd werd), aannam dat hij bezig
was, het meest strijdbare gedeelte van de NSB-jeugd tot een soort Vijfde
Colonne te vormen; Rost van Tonningen, omdat men in hem, terecht, de
inspirator van de Mussertgarde zag." Nu was die Mussertgarde zonder twijfel
een hoogst kwalijk gezelschap" maar van enig landverraderlijk contact met
Duitsland is ook later niets gebleken. Dat Rost van Tonningen, gelijk wij
vermeldden, er bij Rimmler op had willen aandringen, niet ons land binnen
te vallen, was de justitie onbekend; zij wist niet eens dat hij een bezoek aan
Berlijn gebracht had. 6 Omgekeerd was haar evenmin bekend dat Feldmeyer
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