
APRIL' 40

in de bewaard gebleven stukken terugvindt - maar dat laatste is met de
belangrijkste factoren die het beleid bepalen, vaker het geval. Tekenend was
het dat de autoriteiten die, zoals wij al vermeldden, de I-mei-vergaderingen
van de CPN verboden hadden, nog op 2 mei de NSB toestonden, op tweede
Pinksterdag (13 mei), zij het onder beperkende bepalingen, een z.g. Hage-
spraak te houden op de Goudsberg bij Lunteren.! Hier sprak angst uit - angst
voor Duitsland.
Juist wat Mussert betreft, gaat het, dunkt ons, niet te ver te constateren

dat de regering elk argument aangreep om niet tot zijn internering over te
gaan. Op 28 april had de leider der NSB een interview toegestaan aan een
mej. Marvin Breckinridge, correspondente van een van Amenka's grootste
radio-omroepmaatschappijen, Columbia Broadcasting System, omtrent welk
interview in de Nederlandse pers een dag later meegedeeld werd dat Mussert
gezegd had, 'de grootste eerbied voor Mussolini en Hitler' te koesteren ('Zij
zijn de bouwers van het nieuwe Europa'). Voorts:

'Mej. Breckinridge vroeg: 'In geval van een mogelijke aanval van Duitsland
op Nederland, zouden de Nederlandse Nazi's dan Duitse hulp gebruiken om
hun doelstellingen in Nederland te bereiken, of zouden zij voor hun koningin
vechten?' Toen ik, aldus mej. Breckinridge, deze vraag de leider stelde, ant-
woordde hij dat, sinds het Nazi's niet meer werd toegestaan legerofficieren te
zijn, zij (de Nazi's) absoluut niets anders zouden doen dan zo te gaan zitten,
zeide hij, terwijl hij zijn armen over de borst kruiste en in zijn stoel achterover
leunde."

Geschrokken van de immense deining die deze oproep tot passief verzet
en stille sabotage wekte, verzwakte Mussert enkele dagenlater zijn uitspraak
door middel van een telegram aan zijn Indische partijgenoten dat schielijk in
Het Nationale Dagblad gepubliceerd werd; nu deelde hij mee dat de NSB'ers
die bij de overheid of bij de krijgsmacht hun functie verloren hadden, niets
anders konden doen dan bij een Duitse aanval met gekruiste armen toezien;
'soldaten in het leger', zo voegde hij daaraan toe, 'doennatuurlijk hun plicht,
dit valt buiten iedere bespreking, dus geen vraagstuk voor behoorlijke
mensen." Deze gedeeltelijke intrekking (in de gegeven omstandigheden wel
het minste wat de leider der NSB doen kon) werd door het kabinet, althans
door de minister-president (wij weten niet, welke mate van overleg hij ge-
pleegd heeft), voor zoete koek opgenomen. In antwoord op vragen, hem

1Brief, 2 mei 1940, van de commandant van het IIde legerkorps aan 'het bestuur'
van de NSB (Archief NSB, map 14 i). • Algemeen Handelsblad, 29 april 1940.
• Het Nationale Dagblad, 3 mei 1940.
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