
MUSSERTS INTERVIEW

gesteld door het SDAP-Tweede-Kamerlid van der Goes van Naters, beriep
de Geer zich op 4 mei op Musserts telegram, 'tot het nemen van bijzondere
maatregelen tegen ir. Mussert geeft het interview, zoals het', aldus de Geer,
'nader werd toegelicht, de regering op dit ogenblik geen aanleiding.'!

Mussert kon ietwat verlicht ademhalen. Ook nog in ander opzicht. Dat
over zijn rivaal Rost van Tormingen de schaduw vanlandverraad was komen
te vallen, was hem niet onwelkom. Van actieve en directe steun aan de Duitse
oorlogvoering had hij, Mussert, zich steeds onthouden. Was Rost van Ton-
ningen even voorzichtig geweest 1Mussert betwijfelde ofhetwel op de weg lag
van de Tweede-Kamer-fractie van de NSB om tegen de internering van Rost
van Tonningen te protesteren. Op 7 mei zocht een van de leden dier fractie,
H. J. Woudenberg, hem in Utrecht op. 'De vraag voor mij is', zei Mussert
hem,

, 'of Rost wel bij de Beweging hoort, of hij niet te onwaardig is om daartoe te
behoren.'
Woudenberg: 'Maar Leider, Rost is toch .. .'
Mussert (scherp en vinnig): Ja, hij is toch een onwaardige die tegen mij

intrigeert en zelfs conspireert!'
Woudenberg: 'Maar wat moet de Beweging, de leden, de troep er van denken

dat u Rost in dit belangrijke uur loslaat?'
Mussert bleef enige tijd nadenkend staan. Plotseling keerde hij zich naar de

kamer en zei: 'Woudenberg, je hebt gelijk. Wat ik persoonlijk met Rost heb,
zal ik ook persoonlijk met hem uitvechten. Spreek jij er maar over in de Tweede
Kamer, zeg tegen d'Ansembourg dat ik het goed vind.'"

Het werd Marchant et d' Ansembourg die protest aantekende tegenRostvan
Tonningens internering, toen (wij komen daar nog op terug) op 9 mei het
beleid van Justitie in de Tweede Kamer aan de orde kwam. Dat nam niet weg
dat uit de solidariteitsbetuiging met de gearresteerde hoofdredacteur van
Het Nationale Dagblad die Mussert voor het nummer van Volk en Vaderland
schreef dat op IQ mei zou verschijnen, reserves spraken die aan de top van de
NSB door menigeen gedeeld werden," Maar het slot van zijn artikel had
Mussert positief, ja met blijde hunkering, met popelende verwachting gefor-
muleerd. 'Meer dan ooit gevoelen wij, nationaal-socialisten, onze roeping',
zo was hij geëindigd, 'een staat op te bouwen waarin een nationaal-socialis-
tische Nederlandse volksgemeenschap tot bloei zal kunnen komen ... Het
kan zijn dat dit eerder wordt bereikt dan de grootste optimist zich nu kan

1 Nieuwe Rotterd. Crt., 5 mei 1940. 2 H.]. Woudenberg: 'Memoires', dl. I, p. 44
(Doe I-1922). 3 RvT, dl. I, p. 74.
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