‘FALL GELB

Onder meer om die vraag te beantwoorden werd eind februart een officier
van de Generalstab des Heeres, Hauptmann Kricbel, op verkenning uitgezonden
samen met de inlichtingen-officier van het achttiende leger, Hauptmann
Heinrich. Op 23 fcbruari arriveerden beide officicren per trein in Den Haag,
uiteraard in civiel; per auto verlieten zij ons land op de 26ste. Van die vier
dagen hadden zij er één gebruikt om aan Abwelir-officier Schulze-Bernett,
aan de Duitse militaire attaché, Oberstleutnant Rabe von Pappenheim, en zijn
door ons al genoemde plaatsvervanger, Oberstleutnant Otzen precies de ob-
jecten op te geven waaromtrent men nadere gegevens wenste, de overige
drie dagen doorkruisten zij in de auto en in het gezelschap van Schulze-
Bernett ons land en speciaal de gebieden waar de stellingen lagen. Ongehin-
derd! ‘Schwierigkeiten infolge der Uberwachung durch die Hollander haben sich
nicht ergeben’, kon Hauptmann Kriebel rapporteren. ‘Es war miglich, selbst die
Befestigungszonen kreuz und quer zu durchfahren, ohne auch nur einmal angehalten
zu werden. Eine Kontrolle erfolgte nur an einigen stark bewachten Briicken.” Alles
hadden de Duitse officieren gezien: de Waterlinie, de Grebbelinie, de Peel-
Raamstelling, de Maaslinie. Wat zij aan grote en kleine bunkers waargeno-
men hadden, had maar weinig indruk op hen gemaakt: die bunkers waren
nauwelijks gecamoufleerd en dus al uit de verte te zien; erg degelijk zagen zij
er ook niet uit. ‘Sie sind’, aldus de Hauptmann, ‘in ihrer gegenwirtigen Form als
Menschenfallen zu bezeichnen.” De Grebbelinie had een iets solidere indruk
gemaakt: deze linic kon, aldus de conclusic van beide officieren, het best bij
Wageningen aangevallen worden. ‘Das niederlindische Heer’, schreef Kriebel
nog, ‘ist besser geworden’, maar ‘einentiiberraschend und wuchtig gefiihrten Angriff
wird es nicht standhalten.’®

Op de dag waarop dit rapport door de Generalstab des Heeres rondgezon~
den werd (6 maart), arriveerde in ons land een derde geschoolde waarnemer
die ook al drie dagen lang alle stellingen en bruggen (met inbegrip van de
Moerdijkbruggen) in ogenschouw zou nemen: Major Mantey, hoofd van de
afdeling inlichtingen van het opperbevel van de Heeresgruppe B. Hij consta-
teerde dat de IJsellinie ‘nur einen sehr geringen Kampfwert’ bezat, maar hier was,
meende hij, een waarschuwing op haar plaats: ‘Falls es nicht gelingt, die vor-
handenen Briicken durch Uberfall in die Hand zu bekommen, muss mit einer starken
Verzigerung des Vorgehens gerechnet werden.” De Nederlandse versterkingen
hadden, schreef de majoor, slechts geringe betekenis: ‘Sie sind sofort zu erken-
nen und leicht zu bekampfen.” ‘Der Angriff gegen die Grebbelinie’, aldus ook zijn

! Hauptmann R. Kriebel: ‘Bericht iiber eine Reise durch die Niederlande vom 22.-26.
Februar 1940’, 6 maart 1940 (CDI, 1.0506-18).
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