
JULIUS HERDTMANN

was op 9 april: de dag, waarop het alarmerend bericht kwam van de Duitse
inval inDenemarken en Noorwegen) werd daarentegen grondig doorzocht
en de schipper van die tweede rijnaak had ook waargenomen dat er tussen de
Waalbrug en de Duitse grens drie kle.inekanonneerboten lagen: twee bij het
fort Pannerden, één bij Nijmegen.' Dat was een tegenvaller! Heeresgruppe B
waarschuwde op 14 april dat de betrokken compagnie de zwemvesten niet
vergeten moest."
De operatie tegen de Waalbrug bij Nijmegen was de enige in haar soort.

Op alle andere bruggen, van Zutfen tot Maastricht, werden overvallen over,
land voorbereid, uit te voeren door militairen - militairen evenwel, die van
verschillende soorten Nederlandse uniformen gebruik zouden maken, en bij
die overvallen was het, dat een aanzienlijk aantal in Duitsland wonende
NSB'ers ingeschakeld werd, een-en-ander met de zeer actieve medewerking
van Musserts onofficiële vertegenwoordiger in Duitsland, Julius Herdtmann.

'Sport en Spel'

Julius Herdtmann was in 1883 in Düsseldorf geboren als zoon van Duitse
ouders. Zijn vader, een ijzerhandelaar, was Nederlands consul ter plaatse.
Vijf-en-twintig jaar oud, werd Julius in datzelfde Düsseldorf op voorspraak
van zijn vader tot vice-consul benoemd; op zijn acht-en-twintigste trouwde
hij met een Duitse vrouw, wier vader een goede bekende was van prins
Hendrik, echtgenoot van koningin wilhelmina. In 1920 werd hij bevorderd
tot consul in Kleef; bezoldiging genoot hij niet in die functie, maar hij had
voldoende inkomsten uit de consulaatsrechten. In die tijd was het Rijnland.
waar Kleeflag, door buitenlandse troepen bezet - Kleef door de Belgen, en
jegens hen trad Herdtmann die toen nog steeds Duits staatsburger 'was, met
een welwillendheid op die hem door de Duitse bevolking alsmede door de
Duitse autoriteiten in hoge mate kwalijk genomen werd: zo placht hij op de
verjaardag van de Belgische koning de vlag uit te steken. Duitsland ging het
in die tijd slecht en Herdtmann gaf zich dan ook moeite, de Nederlandse
nationaliteit te verwerven. Dat gelukte hem in '24. Hij had toen met zijn in
de ogen der Duitsers onpatriottische houding zoveel wrevel gewekt dat, toen
de Nederlandse regering enkele jaren later de Duitse om verlof vroeg,

1 Idem, 10 april 1940 (a.v., 1.1°99-1°4). 2 Brief, 14 april 1940, van Heeresgruppe B
aan Armee-Oberkonunando 18 (a.v., I.II07).
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