‘FALL GELB’

Herdtmann als opvolger van zijn vader tot consul in Diisseldorf te benoemen,
dat verlof geweigerd werd. Herdtmann nam ontslag uit de consulaire dienst
en verliet Duitsland, zich tenslotte vestigend in Den Haag waar hij, hoofd-
zakelijk door hetgeen hij van zijn vader geérfd had, als rentenier kon leven.
Hij werd er een enkele keer ten hove ontvangen.

Hitlers Machtiibernahme volgde hij met instemming. Het zag er naar uit,
dat Duitsland weer sterker werd. Hoe kon hij bij de nieuwe machthebbers in
het gevlij komen: Een Duitse relatie vertelde hem, ‘dat de NSB door de
Duitsers sympathiek werd beoordeeld. Voor mij was er nu dus’, verklaarde
Herdtmann na de oorlog, ‘een reden mij aan te sluiten bij de NSB, hetgeen
ik in augustus 1933 dan ook deed.” Het ‘dus’ is veelzeggend. Herdtmann
werd een jjverig NSB’er en blééf ijverig lid toen hij zich in maart '35 weer
in Diisseldorf vestigde. Hij werd er gewestelijk organisatie-inspecteur van
de NSB en kreeg er, aldus enkele maanden later graaf de Marchant et
d’Ansembourg, de naam van ‘een degelijk persoon die op volstrekt waardige
cn voorzichtige manier onze Beweging in Duitsland weet te vertegen-
woordigen.’? In 37 benoemde Mussert hem tot zijn gemachtigde voor alle
in Duitsland wonende NSB’ers: dat waren toen een kleine twaalthonderd.®
Herdtmann bleek een goed propagandist te zijn: het aantal klom, tot in de
lente van 1939 bijna de drieduizend bereikt was.*

Toen kwam er een kink in de kabel. Een door minister Goseling voor-
gestelde wijziging van de Wet op het recht van vereniging en vergadering
bepaalde o.m. dat geen enkele Nederlandse ‘staatkundige vereniging’ haar
werkzaamheden tot het buitenland mocht uitstrekken — daar vloeide uit
voort, dat de NSB formeel haar banden met de in Duitsland wonende
kameraden moest verbreken. ‘Tk hoop’, schreef Mussert aan Herdtmann,
‘dat de tijd niet meer verre zal zijn, dat deze onzedelijke wet in het vuilnisvat
gedeponcerd kan worden’; de leider der NSB hoopte 66k dat Herdtmann
nog ‘vecl (zou) kunnen doen in het belang van ons Volk en ons Vaderland.’
Op verzoek van Mussert nam Herdtmann zijn NSB-leden in een nieuwe
grocpering mee: de Bond van Nationaal-Socialistische Nederlanders in
Duitsland; officiecl werd deze op 20 mei ’39 opgericht. De inrichtingskosten
van het kantoor betaalde Herdtmann uit eigen zak.$

* PRA-Utrecht, proces-verbaal van verhoren inz. J. Herdtmann (afgesloten 18 dec.
1947), p. sT (Doc I-673, map a-1). 2 Brief, 6 jan. 1936, van M. d’Ansembourg
aan C. van Geelkerken (Archicf NSB, map 1347). 3 Gegevens a.v., map 1569.
*In mci’39: 2880 (a.v., map 1570). © Brief, 12 mei 1939, van Mussert aan J. Herdt-
mann (a.v., map 13f). ¢ PRA-Utrecht, proces-verbaal van verhoren inz. J. Herdt-
mann, p. 82.
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