
'SPORT EN SPEL'

Nu rijpte, gelijk betoogd, in de herfst van '39 bij Hitler het plan om zich
van de bruggen in het zuiden van Limburg met list meester te maken. De
uitvoering van dat plan werd aan de Abiuehr toevertrouwd, t.w. aan AbU/eltr
II, de afdeling voor sabotage. Abwelir II bezat toen al een eigen militaire
groepering welker leden (hoofdzakelijk uit het buitenland afkomstige
Duitsers, of Rijksduitsers die een goede kennis hadden van vreemde talen)
in allerlei vormen van sabotage geoefend werden: de Bau-Lehrleompanie zur
besonderen Veru/endung 800,1 toen (gelijk al vermeld) meest aangeduid als de
Brandenhurg-Kompanie - het zou in de loop van de tweede wereldoorlog
van een compagnie een bataljon, van een bataljon een regiment, en van een
regiment uiteindelijk een gehele divisie worden: een groei van ca. twee-
honderd tot misschien zesduizend man.
De officieren van de Abwehr, die de sluwe verovering van de Limburgse

bruggen in studie namen, moeten al spoedig tot de conclusie gekomen
zijndat het wenselijkwas, bij die operatiesNederlanders, althans Nederlands-
sprekenden in te schakelen: men zou Nederlandse uniformen gebruiken -
vreemd zou het zijn, wanneer die gedragen werden door mensen die geen
woord Nederlands konden spreken. Maar hoe kon men die Nederlanders
recruteren? Wie in AbU/ehr-kringen het eerst op het denkbeeld kwam, een
beroep te doen op Herdtmann, weten wij niet, maar het was de Abwehr
bekend dat Herdtmann deWA van de NSB voortgezet had in de vorm. van
een para-militaire organisatie die zich'Sport en Spel' noemde - wat was,
van de Alnuehr uit gezien, logischer dan dat men op de leden van 'Sport en
Spel', jonge, flinke kerels tenslotte, een beroep zou doen? Natuurlijk moest
men een voorzichtige opzet kiezen: het was niet nodig, meteen al te zeggen
dat men die leden voor de overvallen op diverse bruggen nodig had; had
men hen maar eerst in een militair verband bijeen, dan kon men in een later
stadium op de eigenlijke taken ingaan. Maar hoe hen te recruteren? Herdt-
mann had medio november '39 in Berlijn een bespreking met enkele
Abtvehr-officierenen na die bespreking stuurde hij op de rade een telegram
naar Düsseldorf, naar een zekere Hubert Köhler,
Köhler was een Nederlander, een huisschilder, lid Vall de NSB; hij was

in '38 op zoek naar werk naar het Rijnland gegaan, was in september '39
werkloos geworden en had toen op verzoek van Herdtmann de administra-
tieve leiding Vall 'Sport en Spel' op zich genomen, zich uitgevend voor
oud-onderofficier hoewel hij het, bekende hij in een naoorlogs verhoor,
tijdens de mobilisatie in de eerste wereldoorlog niet verder had gebracht

1 Later was er naast het Bau-Lehrbataillon z.b.V. 800 eenInfanteriebataillon zb, V. 100.
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